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, In dit gedeelte van het boek wreekt zich wellicht voor de eerste maal in
het omvangrijk werk van dr. De Jong dat hij in deze periode niet in
Nederland was, maar in Engeland. Daardoor is hij te afstandelijk en kan te
weinig uit eigen ervaring spreken, de dreiging die elkeen in bezet gebied
onderging als gevolg van de wreedheid van de bezetter, ontbreekt in de
wijze van beschrijven. Eigenlijk is dit achtste deel nauwelijks door De Jong
zelf geschreven. Hij heeft bekwaam een groot aantal citaten gerangschikt en
van commentaar voorzien. Dat heeft tot gevolg dat het geheel een
versnipperde indruk maakt. De dagboeken van overlevenden als Floris
Bakels zijn veel sterker van structuur en laten een diepere indruk achter na
lezing dan dit deel van De Jong doet.'

Jan Rogier kritiseerde in Vrij Nederland (6 mei 1978) de auteur vanwege
een zijns inziens 'geïsoleerde' behandeling van de praktijken van deporta-
tie en vernietiging in de Tweede Wereldoorlog. Hij vervolgde: .

, 'Geschiedschrijving met oogkleppen blijft het, wanneer wél in al zijn
gruwelijkheid de massamoord op joden tot in alle details wordt uiteengezet
en ook met verontwaardiging gekonstateerd wordt dat noch de geallieerde
regeringen noch de katholieke kerk een poot uitstaken of een stem
verhieven om die mensenslachting, waarvan zij de details kenden, te
voorkomen, maar niet de meest lugubere waarheid wordt onthuld, dat die
massamoord een wat fanatiekere versie was van een gedragspatroon dat
helaas maar al te menselijk is. En alleen die konstatering verheft geschied-
schrijving tot wat het zou moeten zijn: een gedragswetenschap.

Hebben de amerikanen de oorlog in het Verre Oosten niet afgesloten
met een ook strategies niet meer te rechtvaardigen atoomaanval op japanse
burgers? Heeft Churchill de invasie in West-Europa niet drie jaar
uitgesteld, met alle gevolgen van dien voor de hele bevolking, niet alleen
de slachtoffers van de koncentratie- en vernietigingskampen, maar ook de
hongerenden in het Westen en de russische bevolking die werd afgeslacht
om de engelse troepen te kunnen gebruiken voor het behoud van het britse
imperium in Afrika en Azië? En wat gebeurde er na de Tweede
Wereldoorlog, toen de schamele restanten van de koncentratiekampen op
overladen schepen Palestina zochten te bereiken; werden zij liefderijk
opgenomen door de britse mandataris of mochten ze levend verzuipen
voor de kust van het beloofde land?

En om dat menselijke gedragspatroon nog wat verder te evalueren zou
het niet ondienstig zijn een vergelijking te maken met de nog voortdurende
koloniale oorlogen met napalm en fragmentatiebommen - ja, ook 'op
menselijke nederzettingen in Libanon - of de vernietiging van indianen-
stammen in Noord- en Zuid-Amerika.

Ik ben nog steeds bezig met de ontrafeling van dat lange slotcitaat van De
Jong, waarin hij zijn geschiedopvatting belijdt. Wat voor hem een
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