
DEEL 8

, Zo'n studie zal wellicht de conclusie aantasten die De Jong trok.
"Duidelijk is in elk geval dat er onder de Nederlandse krijgsgevangenen
niet zo weinigen zijn geweest die beseft hebben dat zij ook in krijgsgevan-
genschap nog een taak te verrichten hadden in de worsteling tegen de
Duitsevijand ..."

De Jong zag deze anti-Duitse taak uitsluitend in de ontvluchtingspogin-
gen. Hetis de vraag of ditweljuist is.'

4. Vervolging van homoseksuelen, zigeuners
en jehova's getuigen

Een nieuwelement in de discussie over deel 8 hebben de socioloog Rob
Tielman en Jan Rogier ter sprake gebracht. Zij verweten De Jong de
Duitse vervolging van Nederlandse homoseksuelen over het hoofd te
hebben gezien. In het weekblad De Groene Amsterdammer (22 maart 1978)
schreef Tielman over 'Het hoofdstuk dat De Jong vergat'.

, 'Op 3 I juli 1940 werd door de Rijkscommissaris voor het bezette
Nederlandsche gebied Seyss-Inquart de ((Verordening" afgekondigd ter
bestrijding van de tegennatuurlijke ontucht ("zur Bekämpfung der widerna-
türlichen Unzucht") .Deze verordening, die op grond van het dekreet van de
Führer betreffende de uitoefening van de regeringsbevoegdheden in
N ederland was uitgevaardigd, hield in dat "Een man, die met een andere
man ontucht pleegt of van hem ontuchtige handelingen duldt, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren."

Uit het feit dat de strafbaarstelling van homosexueel gedrag tussen
mannen sinds 1811 niet meer in Nederland had bestaan, en dat dit een door
de Duitse bezetters ingevoerde strafbepaling was, kan men afleiden dat de
homosexuelenvervolging in Nederland hoogstwaarschijnlijk veel beperk-
ter is geweest dan in Duitsland, waar de strafbaarstelling reeds bestond.
Ondanks herhaalde oproepen rond 1975 door met name het coc, hebben
zich nauwelijks vervolgden, nabestaanden van slachtoffers of derden die
inlichtingen zouden kunnen verstrekken over de vervolging tijdens de
oorlog gemeld. Allereerst dient men vanzelfsprekend rekening te houden
met het feit, dat slachtoffers zelf niet meer kunnen getuigen. Toch zouden
er bij een grootschalige vervolging verschillende familieleden, ooggetui-
gen, kampgenoten en dergelijke moeten zijn die namens hen zouden
kunnen getuigen, zoals bijvoorbeeld in Duitsland het geval is geweest. Er is
nagegaan of het ministerie van Justitie of de Amsterdamse politie
hieromtrent inlichtingen konden verschaffen. Het ministerie van Justitie
deelde mee dat "betreffende door Duitse rechters gedurende de bezetting
kontra Nederlanders gewezen veroordelingen in veel gevallen strafbladen
zijn opgemaakt en in het Nederlandse strafregister geplaatst. Krachtens na
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