
DEEL 8

, indirekt leefde een hele bevolkingsgroep en vermoedelijk zelfs een hele
laag van de bevolking onder voortdurende druk. Deze permanente
bedreiging van homosexuelen had niet "vergeten" mogen worden in de
naoorlogse geschiedschrijving.'

Jan Rogier viel Tielman bij - en corrigeerde hem - in een kritiek op De
Jongs betoog over de vervolging van homoseksuelen (Vrij Nederland,
3 juni 1978). Onder de kop 'De Jong is de mannen met de roze driehoek
vergeten' schreef hij:

, 'Over wat in Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog met de
homosexuelen gebeurd is, is nog weinig bekend, maar dat weinige is niet of
nauwelijks in het boek van De Jong terechtgekomen. Hij schrijft op pagina
219 van deel 8: "Wat de homosexuelen betreft: enkelen hunner zijn in ons
land opgepakt en naar concentratiekampen gestuurd, maar, anders dan in
Duitsland is van een systematische vervolging van deze groep geen sprake
geweest, zij het dat wellicht wel plannen in die richting bestaan hebben."

Waar hij deze vage wijsheden vandaan gehaald heeft, blijkt nergens uit.
Hij heeft niet de moeite genomen zijn bronnen op te geven en na het
verschijnen van zijn boek moest hij tegenover interviewer Jan Nauta van de
Nos-radio bekennen dat hij van sommige publikaties niet op de hoogte was.
De socioloog Rob Tielman, die binnenkort hoopt te promoveren op een
proefschrift over de emancipatie van de homosexuelen in Nederland, heeft
zijn hoofdstuk over de Tweede Wereldoorlog zo tijdig aan De Jong
toegestuurd dat deze er gemakkelijk uit had kunnen putten. Tielman
verwijst daarin naar twee razzia's die in 1940 op homosexuelen zouden zijn
gehouden. Het ss-weekblad Storm van 3 december 1943 maakte melding
van een begin november in Den Haag gehouden razzia, waarbij 48
personen waren aangehouden. "Het merendeel van de danslustigen zal in
Duitsland worden tewerkgesteld", luidde het door Storm geciteerde bericht
in de haagse dagbladen. Tielman heeft die razzia ten onrechte op 1940
gedateerd en wijst verder op mondelinge getuigenissen over een in
hetzelfde jaar in Amsterdam gehouden razzia in de homo-bars. Op grond
van deze mondelinge getuigenissen en zijn foute datering van de razzia in
Den Haag komt hij tot de wel zeer voorbarig konklusie "dat het na eind
1940 niet meertot razzia's is gekomen"(De Groene, 22 maart 1978).

Deze discussie gaf aanleiding tot hernieuwd onderzoek dat uitmondde
in een tweetal publicaties van Pieter Koenders en van Yvonne Scherf. De
laatste heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.'2
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