DEEL 8

¢ en bevat vele details. Wat de nederlandse getuigen betreft, heeft de man die
gedurende de oorlog de leiding moest overnemen, Wim Reyntjes, reeds in
het internationale jaarboek 1946 een overzicht van de vervolging gegeven.
De Jong heeft in zijn vijfde deel verteld hoe de drukkerij van Wessel
Eikelenboom in oktober 1941 werd overvallen en de adressen van vrijwel
alle leidende funktionarissen onder de getuigen toen in handen van de
nazi’s vielen. Van de daarop gevolgde arrestatiegolf schreef De Jong dat het
“onze indruk” was dat de nederlandse getuigen deze slag tijdens de
bezetting niet te boven zijn gekomen. Hij had uit het genoemde jaarboek
1946 beter kunnen weten en hij heeft later het materiaal nog eens
toegestuurd gekregen. Maar wat zijn getuigen van Jehova in 1978 waard
voor een officiéle Geschiedschrijver?’
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