
DEEL lOB

, de Tweede Wereldoorlog. Het is een monument van het individuele en in
zekere zin ook collectieve onvermogen om die oorlog reëel te verwerken.
Daar vind ik het een monument van. En zo zal het ook eeuwenlang een
monument blijven. Daar ben ik van overtuigd. Een monument van
naoorlogs onvermogen.'"

4. Zwolsman

Het door De Jong beklemtoonde detail van de moed van de projectont-
wikkelaar Reinder Zwolsman tijdens de bezetting kreeg in de pers de
nodige aandacht. De Alkmaarsche Courant berichtte op 15 december 198 I
onder de kop 'Dr. L. de Jong: Reinder Zwolsman geen landverrader' het
volgende:

, ' "Ik hoop dat het dan nu eindelijk voorbij is met de praatjes over mijn
oorlogsverleden.

Ik ben blij dat dr. Lou de Jong de feiten nu te boek heeft gesteld. Ik ben
het met zijn weergave eens, maar ik zal toch nooit vergeten, dat men mij elf
maanden als landverrader heeft opgesloten."

Dit zegt Reinder Zwolsman als commentaar op de derde aflevering van
deel 10 van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van dr.
Lou de Jong. De Jong wijdt in zijn gisteren verschenen boek een uitvoerige
paragraaf aan de gedragingen van Zwolsman tijdens de oorlog.

De Jong constateert dat Zwolsman in 1950 met de Bronzen Leeuw is
onderscheiden wegens "moedige en beleidvolle daden in de strijd tegen de
vijand" en tekent daarbij aan: "Over dat «beleidvolle» valt, dunkt ons, te
twisten - het woord «moedige» was terecht gebruikt. In tegenstelling tot
vele anderen heeft Zwolsman in de bezettingstijd herhaaldelijk zijn leven
in de waagschaal gesteld."

Reinder Zwolsman wordt nog steeds achtervolgd met negatieve verha-
len over zijn oorlogsverleden.

Zo zou hij fortuin vergaard hebben als bunkerbouwer en ook zou hij als
Vertrauensmann diensten aan de Duitse SD hebben verleend. Dr. De Jong,
die in het deel lOB, eerste helft, van zijn oorlogsgeschiedenis de honger-
winter en het optreden van de illegaliteit in die periode beschrijft,
constateert nu, dat Zwolsman actief heeft deelgenomen aan het verzet. De
bijzondere relatie, die hij had met enkele figuren van de SD moet echter een
vals licht op veel van zijn gedragingen geworpen hebben.'

In De Telegraaf (19 december 198 I) reageerde de columnist B. Lulofs op
een kritische wijze op De Jongs oordeel.

, 'De historicus vindt hem "een moedige man". Dat mag. Ik vind de heer
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