REACTIES EN RECENSIES

¢ Zwolsman een miserabele man. Dat mag ook. Het merkwaardige is, dat het
boek vandr. L. de Jong mij in die mening alleen maar heeft gesterkt.

Zijn verhaal onthult hoe de heer Zwolsman door zijn relatie met de
Duitse Sicherheitsdienst de illegaliteit diensten bewees en hoe hij het verzet
financieel steunde met bijna een half miljoen van zijn zwarte winsten als
makelaar/aannemer.

Was de heer Zwolsman daarom “een moedig man”. Ik zet daar
vraagtekens bij. Wanneer ik lees dat hij voor de sD vier gevangenen uit Den
Haag “afleverde in het concentratieckamp Amersfoort” in ruil voor de
vrijlating van een “vooraanstaand medewerker van het Nationaal Steun-
fonds, de bankiersorganisatie van de illegaliteit”, dan ben ik ronduit
verbijsterd. Ook al zou hij daarbij hebben bedongen dat deze vier illegale
werkers “moesten worden behandeld als weigeraars van de arbeidsinzet”.
Alsof zij dan in een luxe suite met warm en koud stromend water werden
ondergebracht.

Ik vraag me bovendien af, wat er geworden is van deze vier Nederlanders
die door de heer Zwolsman en namens de Duitse Sicherheitsdienst aan de
poort van de hel van Kotilla werden afgeleverd. Te meer, omdat er in
diezelfde dagen, na de aanslag op de Hohere ss- und Polizeifiihrer Rauter, uit
datzelfde concentratiekamp 40 gevangenen met licht spoormunitie werden
gefusilleerd; 40 van de 263 die die dag in Nederland moesten (dood)bloe-
den; van de Woeste Hoeve tot op de Waalsdorpervlakte.

Het brengt me op nog een ander facet van de gedragingen van de heer
Zwolsman tijdens de bezetting.

Bjj de elf gevangenen die op die ochtend in de Scheveningse duinen
werden vermoord, was een jongen van vijftien jaar, een kind nog. Het was
aangehouden met een paar blikjes levensmiddelen, die het had gekregen
van een bewoonster in het Bezuidenhout voor het helpen bij het ontruimen
van haar woning. Als “plunderaar” werd het gefusilleerd.

Net als dat andere kind van vijftien jaar van wie het lijkje met een bord:
“Ik ben een plunderaar” bij Simon de Wit op het Spui op de stoep werd
gelegd, “omdat het enkele pakjes puddingpoeder bij zich had”.

Wanneer ik dan in het boek van dr. L. de Jong lees, dat de heer Zwolsman
in die dagen leefde als een “grand seigneur” dat hij keer op keer “in
uitgelaten stemming met een aantal vrienden en vriendinnen uit de
«Hofbriu» op de Kneuterdijk kwam, een beruchte NsB- en moffenkroeg”,
en dat “zijn grootste liefhebberij was, de zaak te laten sluiten, alle
aanwezigen voor zijn rekening te laten drinken, zelf als barkeeper te
fungeren en zodra zijn glas leeg was, met een zwaai alle glazen van de
toonbank te vegen”, terwijl in datzelfde bezette Nederland tweeéntwintig-
duizend mensen krepeerden van honger en kou, dan krijg ik van de heer
Zwolsman geen champagnesmaak in mijn mond. Dan vraag ik om een
teiltje. Of zoals de procureur-generaal bij het Bijzonder Gerechtshof mr.
Zaaijer destijds zei: “Er zit een weerzinwekkend element in, wanneer men
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