
DEEL lOB

, de protserigheid van deze jeneverdrinkers en sigarenrokers beziet tegen de
achtergrond van ons hongerend volk."

Het is onmogelijk om van de houding van de heer Zwolsman tijdens de
Duitse bezetting een objectieve balans op te maken.

Ik twijfel er niet aan, dat hij verdiensten voor de illegaliteit zal hebben
gehad. Ik vraag me daarbij wel af - en eigenlijk meer dan ooit - welke ene
dienst van hem de andere van de SD waard is geweest. Wanneer ik aan die
vier van Amersfoort denk, dan huiver ik.'

In Vrij' Nederland (23 januari 1982) nam Gerard Mulder De Jongs oordeel
over Zwolsman als aanleiding voor een kritische beschouwing over het
type verzetsdaden dat hem bekend maakte. Onder de kop 'De trouwhar-
tige geschiedschrijving van dr. L. de Jong' schreef hij onder andere:

, 'Meer dan één recensent van De Jongs werk heeft het zogenaamde
eerherstel voor Zwolsman de "verrassing" genoemd waarop De Jong in elk
deel zijn lezers tracteert. Het is een verrassing waarbij ik even moest slikken,
maar bij een wetenschappelijk aangetoonde waarheid moet een mens zich
neerleggen. Het probleem is echter dat ook deze opzienbarende vondst van
De Jong, net als menige andere verrassing van hem (Van 't Sant in deel 9,
zijn onderzoek in de zaak-Aantjes), bij nadere beschouwing rammelt,
ruimte openlaat voor twijfels en de lezers achterlaat met de vraag: waarom
schrijft hij dat in vredesnaam? Ik vind de passages over Zwolsman de enige
smet die kleeft aan de inhoud van deel lOB (eerste helft). Wij komen daar
verderop in dit betoog nog op terug, om eens een zin te gebruiken die in De
Jongs werk ontelbare malen voorkomt.

Over het algemeen munten Nederlandse historici niet uit door het talent
de grote lijn van hun betoog te verweven met details, anekdotes en petite
histoire. De Jong kan dat wel en dat vind ik een groot prae. Ik vind het
bijvoorbeeld heel tekenend om in het relaas van het leegplunderen van
Nederland door de Duitsers te lezen dat Rauter, de Befehlshaber der
Sicherheitspolizei und des SD, voor zich zelfblauwe en grijze textielliet roven
met het doel daaruit drie herenkostuums te laten vervaardigen. Er
gebeurden in de hongerwinter verschrikkelijke dingen, maar De Jong
besteedt ook aandacht aan zo iets schijnbaar banaals als het seksuele leven in
de Randstad te midden van al die ontreddering (dat seksuele leven was,
weet De Jong aannemelijk te maken, vrijwel geheel tot stilstand gekomen.
Er werden zelfs geen erotische grappen of toespelingen meer gemaakt.
Alleen in de illegaliteit schijnt het seksleven onverstoorbaar te zijn
doorgegaan, maar daarover schrij ft De Jong niets).

Na de jodenvervolging is de hongerwinter de gruwelijkste episode van
de Duitse bezetting geweest. Bij het beschrijven daarvan is de verleiding tot
pathos groot, maar De Jong heeft zich daarvan onthouden. Zijn relaas is
sober en dikwijls aangevuld met citaten uit dagboeken, brieven en her-
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