
REACTIES EN RECENSIES

, inneringen van tijdgenoten. Ze zijn in hun onopgesmuktheid vaak ont-
roerend om te lezen.

"We hebben hond gegeten", schreef iemand. "Heb ik gejat van een
politieagent. Niet te geloven: uit z'n fietstas [...]. Dat was een feest! We
hebben heellangzaam gegeten."

In tegenstelling tot Piet Grijs, die in Vrij Nederland schreef dat de
volgorde van de hoofdstukken in dronkenschap moet zijn vastgesteld, vind
ik dat de opbouw van het boek wél evenwichtig is. Deel lOB (eerste helft)
begint bij de fatale afloop van de slag om Arnhem, waardoor de geallieerde
opzet om heel Nederland te bevrijden, mislukte. Vervolgens behandelt De
Jong de distributieproblemen die als gevolg van de Spoorwegstaking
ontstonden. Dat leidde tot de hongerwinter, die gepaard ging met het
opvoeren van de Duitse terreur. Die terreur was gedeeltelijk een gevolg van
de eoncentratie van 5D-, Sipo-, en Gestapo-schuim, dat uit Frankrijk, België
en zuidelijk Nederland was verdwenen en zich nu in bezet Nederland
verschanste. Gedeeltelijk ook hing de terreur samen met de laatste grote
krachtsinspanning van het nazidom om de oorlog niet te verliezen.
Tenslotte was de terreur een reactie op de toegenomen activiteit van het
verzet.

Dat het verzet in omvang en betekenis toenam, valt te verklaren uit de
tergend grijpbare nabijheid van de bevrijding. Door alles heen loopt de rode
draad van de oude machtscentra: de kerken, de top van het bedrijfsleven, de
autoriteiten, die zich voorbereidden op een terugkeer naar de vooroorlogse
posities. Op die manier beschrijft De Jong het laatste oorlogsjaar en die
volgorde vind ik niet onlogisch.

Wat me aanvankelijk wél in verwarring bracht, was de behandeling van
de Spoorwegstaking op wel drie à vier verschillende plaatsen in het boek.
Maar bij nader inzien zie ik daar ook geen andere oplossing voor. De
Spoorwegstaking was dermate cruciaal voor het verloop van het laatste
oorlogsjaar in bezet Nederland, datje haar bij alle facetten van datjaarweer
tegenkomt. De Spoorwegstaking was aanvankelijk bedoeld om de Duitsers
in hun bewegingen te belemmeren toen het er in september 1944 nog naar
uitzag dat de Geallieerden zouden doorstoten tot boven de grote rivieren.
Nadat de geallieerde doorbraakpoging was mislukt en het Nederlandse
front voor maanden verstarde, was de staking eigenlijk overbodig gewor-
den. Met behulp van eigen Reichsbahn-personeel waren de Duitsers erin
geslaagd hun eigen railvervoer weer op gang te brengen, dus de staking
berokkende hen verder nauwelijks schade. Voor de bevolking van de
Randstad daarentegen groeiden de nadelige gevolgen van de staking met de
dag omdat de aanvoer van voedsel en brandstof uit de rest van bezet
N ederland stagneerde. De tragiek van de hongerwinter was niet dat er geen
eten was, want dat was er juist wél. Er waren alleen geen middelen om het
eten op de plaats van bestemming te brengen. De treinen reden niet,
binnenschippers durfden niet te varen uit angst dat hun schip door de
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