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, een aantalovervallen op zwarthandelaren. Dit soort overvallen was bij de
bevolking niet populair, omdat lang niet alle beroofden zwarthandelaar
waren en omdat lang niet alle overvallers illegalen waren. Zwolsman deed
die overvallen gewoonlijk met zijn onafscheidelijke marechausseekornui-
ten en met medeweten van de so, die ook een deel van de buit kreeg. Over
wat er van die buit nu naar het verzet ging, is De Jong niet erg duidelijk.
Wel vermeldt hij dat Zwolsman nogal eens per abuis gewone burgers van
have en goed ontdeed omdat het vooronderzoek van de marechaussee naar
wie er zwarthandelaar was "niet altijd even grondig was". Oppervlakkige
onderzoeken waren blijkbaar een probleem dat Zwolsman, net als in de
zaak-Hillesheim, bleef plagen, maar dat hem er kennelijk niet van
weerhield om vastberaden tot actie over te gaan.

"Het spreekt vanzelf dat de slachtoffers [...) de indruk kregen dat zij
eenvoudig werden beroofd door marechaussee met een burger aan het
hoofd", schrijft De Jong. Het gekke is: ik hoor niet eens bij die slachtoffers
maar die indruk heb ik toch ook.

"Die burger (Zwolsman - VNj dreigde soms met een revolver of een
knuppel en nam ook grote geldbedragen en kostbaarheden in beslag, die
soms wél, soms nietaan de betrokkenen werden teruggegeven."

Ook meldt De Jong dat Zwolsman Henk Alsem uit het gesticht haalde
opdat Alsem de weg zou wijzen naar een onderduikadres van wijlen
Hillesheim, want de vermoorde zou er nog geld kunnen hebben verstopt.
Ook van deze actie ontgaat mij het verzetsaspect. (Het geld was overigens
onvindbaar). Zwolsman werd na de oorlog gearresteerd, maar om onna-
volgbare redenen vrijgesproken in zowel de zaak-Hillesheim als terzake
van de overvallen. "Was hij nu een bona fide illegale werker geweest of een
ten dele collaborerende avonturier?" laat De Jong "velen" zich afvragen.
Zelf geeft hij geen rechtstreeks antwoord. Hij vindt alleen dat Zwolsman in
1950 terecht om zijn "moedige daden" is gedecoreerd. "In tegenstelling tot
vele anderen heeft Zwolsman in de bezettingsjaren herhaaldelijk zijn leven
in de waagschaal gesteld". Uit deze zin heeft Zwolsman kennelijk zijn
"rehabilitatie" afgeleid. Hoe De Jong die zin in vredesnaam heeft durven
opschrijven, is mij een raadseL Nederland mag blij zijn dat het voor nóg
veel meer verzetsstrijders van het slag-Zwolsman gespaard is gebleven.'

5. De juiste datum
De Duitse capitulatie werd niet op 5 mei, maar op 6 mei getekend, zo
meldde De Jong in de laatste band van deel lOB. Aan de pers is deze
mededeling niet ontgaan. In het Friesen Dagblad (14 september 1982) werd
dat het belangrijkste onderwerp van de samenvatting van de inhoud.
'Uitstel van capitulatie oorzaak van verwarring' meldde het blad.

, 'Het jongste deel beschrijft in grote lijnen het verloop van de oorlog aan de
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