
REACTIES EN RECENSIES

, 'Op de avond van de vijfde mei 1945 wandelde ik met een vrouwelijke
kennis in de binnenstad van Den Haag, totaal verlaten. Na een beleefd
verzoek aan een wachtmeester van de Feldoendarmerie, mochten wij het
Plein betreden ("wen.n Sie sich ruhig verhalten"). Op het fraaie gebouw van
"De Witte" woei de rijksoorlogsvlag balfstok, en op mijn vragen naar de
bekende weg, werd mij door de betrokken wachtmeester verteld dat de
Führer op de laatste barricade in Berlij n was gevallen. De officiële lezi ng als
bet ware. Maar belangrijk curieuzer was het Plein zelf. Voor iedere ingang
stond een soldaat of onderofficier van de Feldgendarmerie met het geweer
tussen de benen. In volstrekte roerloosheid. (In die gebouwen bevonden
zich Duite civiele vluchtelingen van het Reichskommissariat e.d.). De avond
viel snel en wij moesten weer weg, waarbij de sergeant aan het eind van de
Korte Houtstraat zeer beleefd salueerde en vroeg of wij alles goed gezien
hadden. Mijn contra-opmerking was: "Es war exakt das Rheingold". De man
beaamde dat en zei dat dit ook de opzet was. Een symboolhandeling als het
ware.'

Gerard Mulder nam in Vrij Nederland (16 oktober 1982) de gelegenheid te
baat voor een algemene verhandeling over de betekenis en waarde van De
Jongs voorkeur voor het detail.

, 'De gretigheid waarmee de media zich op dit hot item hebben gestort, is
onbegrijpelijk. Als de juiste datum waarop de algehele bevrijding van
Nederland wordt herdacht zo belangrijk is, waarom is 6 mei dan een
correctere dag dan 5 mei? Het feit dat Blaskowitz op 6 mei 1945 zijn
handtekening plaatste onder de zeventien articles of surrender, zegt over de
bevrijding op zich zelf niets. Zowel op die dag als een dag later zijn in
N ederland nog tientallen mensen door Duitse kogels gesneuveld. Alleen al
op de Dam in Amsterdam zijn op 7 mei bij de beruchte schietpartij voor de
"Groote Club" tweeëntwintig doden gevallen, mensen die nooit hebben
kunnen voelen wat het betekende om bevrijd te zijn, alhoewel "Bevrij-
dingsdag" toen al twee dagen achter hen lag. Als je onder "bevrijding" het
moment verstaat waarop de Duitsers niet langer de baas waren en de
Nederlandse burgers de straat op konden gaan zonder het risico te lopen te
worden gearresteerd, beroofd, gedeporteerd of gefusilleerd, dan komt maar
één datum in aanmerking: 8 mei. Op die dag hielden de geallieerde legers
hun triomfale intocht in de Randstad en met name in de hoofdstad des
lands. En zelfs op die dag waren de moffen nog letterlijk te duidelijk in
beeld. De één na laatste foto die de lezer in deel lOB tweede helft, Het laatste
jaar, tegenkomt, toont de Dam in feestroes. Op de achtergrond wringen
Canadese tanks zich door de menigte, op de voorgrond steken Duitse
Stahlhelme en lefpetten scberp af. Een Duitse officier heft dreigend de
gehandschoende hand ...
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