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, datum typeert de geschiedenis van de bevrij ding zelf. Het was, in De Jongs
woorden, "een rafelige bevrijding, een bevrijding ook (als wij even afzien
van de incidenten die wij memoreerden) zonder moeite, zonder strijd,
zonder offers, zonder glorie, niet zozeer militair als wel administratief'. De
Jongs boek is qua opzet even rafelig als het onderwerp dat hij beschrijft. Het
thema bevrijding suggereert een compactheid en een homogeniteit - zoals
een aantal andere delen van Het Koninkrijk dat wél heeft - die er in de
uitwerking niet blijkt te zijn.

Allerlei deelonderwerpen die niet in een rechtstreeks chronologisch of
oorzakelijk verband met elkaar staan, worden aangesneden, behandeld en
vervolgens losgelaten. Geografisch lijkt dit deel op een fast-paced Ameri-
kaanse bestseller over internationale spionage. De Jong voert zijn lezers
mee van de Oeral naar Athene, van Stockholm naar de Krim, van de
Ardennen naar Washington DC, van de Watergraafsmeer naar het landgoed
Chequers bij Londen.

Wat de gedetailleerdheid van de beschrijvingen betreft, krimpt de tekst
in en dijt hij uit als de bewegingen van een exotisch weekdier. Op bladzij
777 worden wij nauwkeurig ingelicht over de architectonisch waardevolle
panden aan het Korte Voorhout in Den Haag die bij het bombardement van
3 maart 1945 werden verwoest. Op bladzij 8 17 zitten wij middenin de
problematiek van de status van Buiten-Mongolië, de heerschappij over de
Koerilen-eilanden en van de grenscorrecties aan de Noordelijke Ijszee.
Twintig bladzijden verder lezen we in welke maand van 1944 blok 30 van
het concentratiekamp Dachau met vlektyfus besmet raakte. Voor de
duidelijkheid: met De Jongs voorliefde voor tekenende details en
veelzeggende anekdotes ben ik zeer ingenomen. Ze tillen geschiedschrij-
ving uit boven de abstractie van bewegingen van pionnen op een
schaakbord. Het detail dat Reichskommissar Seyss-Inquart gedurende de hele
autorit van Den Haag naar Achterveld, waar de capitulatiebesprekingen met
de geallieerden zouden worden gehouden, delen uit de Matthäus Passion zat
te neuriën, typeert het sujet met zijn ranzige Bildungsbürger-pretenties. Dat
de commissaris van de koningin in Friesland, baron P. A. V. van Harinxrna
thoe Slooten, die de hele oorlog was blijven zitten, zich niet neerlegde bij
zijn ontslag en maandenlang toch grimmig op zijn werkkamer in het
Provinciehuis bleef zitten nietsdoen vind ik gewoon interessant om te
lezen - en typerend voor de baron. De weidse excursies in de wereldpoli-
tiek daarentegen - De Jong besteedt veel aandacht aan de conferenties van
Jalta en van Dumbarton Oaks en aan het oorlogsverloop aan het westelijk
en oostelijk front - komen mij als enigszins overbodig voor. Het is
natuurlijk nodig de gebeurtenissen in Nederland te plaatsen in het
perspectief van een wereldoorlog, maar voor een historicus die zijn
onderzoek in hoofdzaak richt op Nederland is aan het uitvoerig beschrijven
van de internationale verwikkelingen weinig eer te behalen. Er is al
ontzettend veelover geschreven - blijkens de bronnenopgaaf baseert De
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