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Toen de Duitsers in mei 1940 Nederland bezetten, was, aldus De jong
aan het begin van hoofdstuk 9 ('In oorlog met Duitsland'), bij het
gouvernement in Batavia van ontmoediging geen sprake. Onder radicaal
gewijzigde omstandigheden werd het normale werk voortgezet, 'door
velen met verdubbelde energie'." Brugmans schetste echter uit eigen
ervaring hoe het Nederlandse bestuur doorwerkte zoals men gewoon was.

, 'Het enige verschil met vroeger was dat de Algemene Secretarie in
Buitenzorg niet langer kisten met de Z.g.mailrapporten naar Den Haag
stuurde, maar slechts telegrammen naar Londen. De banden met Nederland
waren opeens danig verzwakt. Nederlands-Indië was grotendeels onafhan-
kelijk geworden en het bleek dat de zaken even goed als vroeger bleven
lopen.' (Mii)

Hij vroeg De jong daarom meer aandacht te besteden aan de reactie van de
bevolking in al haar geledingen op het nieuws van de Duitse inval in
Nederland. De auteur kondigde aan de reactie van de inheemse bevolking
in hoofdstuk 10 ('Het gouvernement en de nationalisten') te zullen
behandelen, maar Brugmans bleef van mening dat ook deze aan het begin
van hoofdstuk 9 thuis hoorde. In de discussie benadrukte deze criticus dat
de gebeurtenissen op 10 mei 1940 hadden geleid tot 'een volkomen
geestelijke omwenteling, tot een stroomversnelling in de Indische
maatschappij'. (vii)

De Jong beschreef vervolgens de houding van gouverneur-generaal
Van Starkenborgh tegenover Duitsland. Onmiddellijk na de Duitse inval
was men er in Indië toe overgegaan alle Duitse onderdanen (dus niet
alleen nationaal-socialisten) en NSB'ers te interneren. Hoewel Kwantes
opmerkte dat hij hieraan te veel aandacht besteedde, meende de auteur dat
deze interneringen na de japanse invasie nog ongelukkige gevolgen
zouden hebben en dat hij er ook om die reden niet aan voorbij wilde gaan.
(Mii) Bovendien zetten de Duitsers op hun beurt een groep vooraan-
staande Nederlanders vast in Buchenwald en Ravensbrück als 'Indische
gijzelaars'. Het Nederlandse college van secretarissen-generaal gaf in
september 1940 de GGde Duitse eis door dat de door hem geïnterneerden
moesten worden vrijgelaten. Op de achtergrond speelde bij het hoogste
Nederlandse bestuurscollege in bezet gebied de gedachte mee dat een
compromisvrede tussen Nederland en Duitsland, waarbij Engeland als
bondgenoot zou worden losgelaten, niet bij voorbaat onmogelijk moest
worden gemaakt. Minister van Koloniën eh. ]. I. M. Welter, die volgens
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