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Na de Japanse aanval besloot het gouvernement in Batavia de Japanners
in Nederlands-Indië te interneren en hen, evenals de al in mei 1940
opgepakte xss'ers en Duitse onderdanen, uit Indië te verwijderen. Het
transport van de laatsten met het Nederlandse koopvaardijschip 'Van
Imhoff' leidde tot een drama, dat door de auteur in zijn concept-tekst 'een
zwarte bladzij in de geschiedenis van de koopvaardij' werd genoemd. Het
schip werd namelijk onderweg naar Brits-Indië voor de zuidkust van
Sumatra door een Japans vliegtuig gebombardeerd. De gezagvoerder gaf
toen de bemanning opdracht het schip te verlaten en liet de Duitsers in
volle zee, bijna honderd kilometer uit de kust, aan hun lot over. Daardoor
kwamen al direct ruim driehonderd Duitsers om. Bij de daaropvolgende
reddingsoperaties weigerden de Nederlandse redders op instructie van de
Nederlandse marinestaf de overgebleven Duitse schipbreukelingen aan
boord te nemen, waardoor nogmaals bijna honderd van hen verdronken
en uiteindelijk slechts 65 man de ramp overleefden doordat zij de kust van
het eiland Nias wisten te bereiken. Na de capitulatie van Nederlands-
Indië drongen berichten hierover spoedig in Duitsland en Nederland
door; na de bevrijding bleef de zaak echter lange tijd in de doofpot."

Klein tekende bij De Jongs relaas van deze affaire aan het geheel met de
auteur eens te zijn dat hier schandalig was gehandeld, maar hij vroeg zich
af wie er gebaat was met het persoonlijk oordeel van de auteur over deze
zaak. Hij miste bovendien duidelijke uitspraken van De Jong over de
vraag of van Nederlandse zijde bewust dan wel in duidelijke paniek
rechtsregels waren geschonden, dus in hoeverre er sprake van laakbaar
beleid van de autoriteiten was geweest. Waarom moest, aldus Klein, de
koopvaardij de volle laag van de kritiek krijgen? (Miii) De Ru vond dit
ook: hij vroeg De Jong, om - net als hij elders gewoon was - de namen
van verantwoordelijke personen te noemen. (Miii) Brugmans vond het
verhaal van De Jong te sensationeel en verzocht hem meer rekening te
houden met het feit dat de Tweede Wereldoorlog een totale oorlog was,
waarin per definitie onschuldige burgers het slachtoffer werden. Hij
bestreed bovendien dat er sprake was geweest van een 'doofpot': 'Het
Indische gouvernement wenste niet anders dan ongewenste commotie te
voorkomen'. (Miii) Ook andere meelezers meenden dat hier sprake was
van een incident, dat niet op deze plaats zo uitvoerig behandeld hoefde te
worden.

In zijn antwoord op deze kritiek schreef De Jong dat hij zijn
formulering over een zwarte bladzij in de geschiedenis van de koopvaardij

34 Zie: deel IIA, 758-760 (735-737).

755


