
DISCUSSIE

, 'Natuurlijk, het ontbreekt zo nu en dan niet aan een wat andere
beeldvorming, maar overheersend is: het door wat voor oorzaken ook in
gebreke blijven van de verdediging; men is keer op keer verrast door een
stoutmoedige, beter uitgeruste en wrede vijand. Mijn vraag nu is: Gaat aan
die kant nou nooit eens iets fout?' (Miii)

De Jong merkte op dat de indruk die Klein uit zijn weergave van de
gevechten had gekregen zonder meer juist was. Hij beschikte echter tot
zijn spijt niet over Japanse bronnen die het een en ander meer reliëf
konden geven.

De Jong gaf in de weergave van de strijd ter zee een karakterisering van
de persoon van schout-bij-nacht Karel Doorman, die hij ontleende aan
een notitie van A. G. Vromans, na diens vertrek als kapitein-ter-zee bij de
marine als medewerker van de Indische Afdeling aan het RIODverbonden.
Vromans had als commandant van de torpedobootjager 'Piet Hein' nog
onder Doorman gediend. Hij had Doorman beschreven als een wat
hautaine commandant die bij de schepelingen eerder gerespecteerd dan
gezien was. De meelezer Warners tekende hierbij aan dat Vromans'
oordeel, ook als de inhoud objectief waar zou zijn, een nodeloze
bijkleuring gaf van een bekwame, moedige en heldhaftige figuur. (Miii) In
de begeleidingsgroep kreeg Warners voor deze opvatting van diverse
kanten steun: men vroeg De Jong in de tekst duidelijker te maken wat
Vromans' visie was en wat de zijne.' De Jong handhaafde het volledige
citaat van Vromans, maar veranderde 'gezien' in 'populair'."

Na de val van Singapore, op 15 februari 1942, kwamen de geallieerden
tot de conclusie dat de Japanse verovering van Java slechts een kwestie van
korte tijd zou zijn; ABDA-Command werd opgeheven, terwij I versterkingen
naar elders werden gedirigeerd. De Nederlandse commandanten van
land- en zeemacht, generaal Ter Poorten en admiraal C. E. 1. Helfrich,
realiseerden zich hoe hopeloos de toestand was. Ter Poorten was, aldus De
Jong, 'diep gedeprimeerd'. Warners en Kwantes vonden dat deze
woorden een verkeerde suggestie wekten. De Jong, die van mening bleef
dat ze zakelijk juist waren, zocht en vond een andere formulering: 'Ter
Poorten zag er geen gat meer in'."

Een andere vooraanstaande persoon die zich naar het oordeel van De
Jong bij de val van Nederlands-Indië minder heldhaftig had gedragen,
was de directeur van de Koninklijke Nederlands-Indische Luchtvaart-
maatschappij (KNILM),W. C. J. Versteegh sr. De Jong baseerde zich op
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