REACTIES EN RECENSIES

¢ vijftien jaar voor nodig te hebben en nu, in 1969, zich realiseerde daar tien
jaar bij te moeten optellen. Maar in acht of negen delen zou de stof, schreef
hij in 1969, wel kunnen worden samengevat. Het zijn nu, in 1985,
inmiddels 21 banden geworden en er komt nog heel wat bij. Het totaal
aantal bladzijden is nu 12 707. Overigens kwam De Jong pas in zijn deel 11
toe aan het eigenlijke onderwerp, namelijk mei 1940. Dat deel verscheen in
1970.

Over De Jongs werk kan alleen in superlatieven geschreven en
gesproken worden. Er zullen wel nauwelijks andere Nederlandse historici
te noemen zijn die zo’n enorme produktie hebben gehaald. Huizinga, de
grootste Nederlandse geschiedschrijver van de twintigste eeuw, niet: zijn
Verzamelde Werken in acht delen tellen slechts 4 5 53 bladzijden. De grootste
geschiedschrijver van de negentiende eeuw, Robert Fruin, evenmin. Diens
Verspreide Geschriften in tien delen halen de 5000 bladzijden niet eens en wat
hij daarnaast publiceerde is niet meer dan nog eens een paar honderd
pagina’s. Nu schreven de twintigste-eeuwers Geyl en Romein zonder
twijfel meer maar hun totale werk blijft toch zeker ver onder de maten van
De Jong. Alleen in de achttiende eeuw vindt De Jong een concurrent: Jan
Wagenaar met zijn twintigdelige Vaderlandsche Historie en zijn vele
veeldelige andere werk. Wagenaar echter beschreef de hele Nederlandse
geschiedenis tot zijn eigen tijd toe; De Jongs boek gaat over slechts vijf
jaren van die geschiedenis. Het is wel niet riskant om te beweren dat in
binnen- noch buitenland ooit zoveel bladzijden door één man zijn gewijd
aan een zo korte periode in de geschiedenis van een zo klein land. Deze
omvang van het werk en de hele teneur van het verhaal bevestigen de visie
die De Jong in zijn nota van 1949 uitdrukte: de oorlog is een van de
belangrijkste en meest bewogen perioden van ons volksbestaan. Men moet
aannemen dat De Jongs lezers die visie deelden; en het waren er veel. Het
werk had in het begin een voor Nederlandse begrippen ongehoord succes.

De conceptie en de geest van De Jongs werk komen voort uit het klimaat
van vlak na de oorlog. Nederland had, meende men, een zware beproeving
doorstaan. Tijdens die beproeving hadden velen gefaald. Enkelen hadden
zich echter met uitzonderlijke moed gedragen en de eer van het land gered.
De historicus moest in objectiviteit proberen lof en blaam uit te delen; het
was zijn taak oordelen te geven en lessen te trekken. Het vaderland moest
leren uit de met wetenschappelijke nauwkeurigheid geregistreerde ervaring
van die zware en beslissende tijd. Toen het boek echter in 1969 begon te
verschijnen was het geestelijke klimaat in Nederland vrij sterk aan het
veranderen. In 1965 begon het in Amsterdam met de beweging van Provo.
Op 10 maart 1966 zag het Nederlandse publiek op de televisie hoe Provo
en zijn aanhang de huwelijksplechtigheid van Prinses Beatrix en Claus von
Amsberg probeerden te verstoren. Het hele jaar door hielden de Amster-
damse rellen aan. In 1968 en vooral 1969 werden de studenten onrustig. In
1969 werden voor het eerst in Nederland universiteitsgebouwen bezet. In

763



