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3. De Jongs visie op het kolonialisme
Een aantal auteurs heeft zich in interviews of recensies beziggehouden
met De Jongs zienswijze op het Nederlands kolonialisme in Indië. Een
van hen was P. J. Koets, die tegen een verslaggever van De Volkskrant (30
oktober 1984) uitriep: 'Niet alle kolonialen zijn rotschoften geweest.'

, 'Het is Koets altijd bijgebleven wat een van zijn Indonesische vrienden al
voor de oorlog tegen hem zei: "Jullie hebben ons uitstekend beheerd ...
maar je hebt ons behéérd." Die vriend was Amir Sjarifoeddin, een felle
criticus van het Nederlandse koloniale bewind en later een held van de
onafhankelijkheidsstrijd. Koets was toen hoofdambtenaar op het departe-
ment van onderwijs in Batavia.

"Die tweeledigheid van het koloniale probleem laat De Jong onvol-
doende tot uitdrukking komen. Daar is wat groots verricht, maar vraag
goddomme niet ten koste van hoeveelleed voor de Indonesiërs. Dat laatste
niet willen zien is even onhistorisch als te zeggen dat niets anders uitgericht
is dan ellende onder de Indonesiërs."

Over de telefoon had hij tevoren al gewaarschuwd met een citaat van De
Genestet: "Middenman? Wat heb je eran>" En na drie uur praten in huize
Koets - te lieflijk gelegen voor woorden in Ellemeet op Schouwen - pakt
Koets uit zijn boekenkast de Weltgeschichtliche Betrachtungen van Jakob
Burckhardt.

"Ik weet nog precies de plek in de rimboe van Burma waar ik dit heb
zitten lezen toen." En hij laat de onderstreepte zinnen lezen: Wat eens "Jubel
und Jammer" was, moet nu inzicht worden; niet zozeer om het de volgende
keer beter te doen, maar om voor altijd wijs te worden ("weisefür immer"),
schrijft Burckhardt. Het waren "troostrijke" gedachten in krijgsgevangen-
schap en ze verwoorden nu de geest van waaruit Koets terugkijkt op zijn
Indischejaren. En daarom is hij het op fundamentele punten oneens met de
geschiedschrijving van Lau de Jong over Nederlands-Indië in Het Konink-
rijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.

Dr. Peter John Koets (in Amerika geboren, deze week wordt hij 83 jaar)
kwam in 1929 als leraar klassieke talen in Bandoeng. Daarna rector in
Batavia. In 1939 hoofdambtenaar op het departement van onderwijs.
Gemobiliseerd als reserve-officier bij het KNIL. Van november 1942 tot
januari 1945 werkte hij als krijgsgevangene aan de Bunnaspoorweg. Zijn
vrouw zat ook in het Jappenkamp, "maar omdat ze arts was kon ze nog
nuttigwerkdoen".

Tot augustus van dat oorlogsjaar in een Japanse strafgevangenis, "door
Hirohito in zijn eindeloze barmhartigheid veroordeeld tot vijfjaar wegens
het lezen van kranten". Na de bevrijding kort directeurvan het departement
van onderwijs en al snel aangezocht door de gouverneur-generaal Van
Maak om diens kabinetchef te worden. In die hoedanigheid maakte hij
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