
REACTIES EN RECENSIES

, alles mee wat uiteindelijk leidde tot de onafhankelijkheid van Indonesië. In
1950 terug naar Nederland, leraar klassieke talen, hoofdredacteur van het
dagblad Het Parool,wethouder van Amsterdam, pensioen in Zeeland.

Met deze staat van Indische dienst was het niet verwonderlijk dat dr. L. de
Jong de concepten voor het "Indische" deel van zijn geschiedschrijving ook
naar Koets stuurde ter beoordeling, à titre personnel. Koets laat de map met
correspondentie zien: twintig brieven van De Jong aan Koets, tien brieven
van Brugmans aan Koets, elf doorslagen van brieven van Brugmans aan De
J ong. Koets kent elk detail van de controverse tussen Brugmans en De Jong
("Brugmans is een oude vrind van me, Kwantes ken ik nauwelijks") en hij
staat er middenin. Letterlijk. Een middenman.

Vooraf dit: Koets' oordeel is gebaseerd op de concepten. "Maar De Jong
kennende ..."

Zal hij zich niet van zijn eigen wijs hebben laten brengen?
Koets: "Ik ben er diep van doordrongen dat elke geschiedschrijving

persoonlijk gekleurd is, in goede zin bedoel ik dat, namelijk in tegenstelling
tot kleurloos. En u moet goed begrijpen dat ik verschrikkelijk emotioneel
betrokken ben bij dat land en dat volk, waar ik twintig jaar verkeerd heb.
Ook mijn kijk, die van een oude man op een belangrijk stuk van zijn
verleden, is gekleurd en allesbehalve kleurloos."

Een tweede vooraf van Koets: "Ik heb grote bewondering voor de
toewijding en het verteltalent van De Jong. Het klinkt gauwoverdreven,
maar ik heb de hoofdstukken over de oorlogshandelingen ademloos
gelezen. Alsof je heel lang geen kranten hebt gezien, zo tjok- en tjokvol
nieuwigheden. "

Kern van de kritiekvan twee van zijn adviseurs, Kwantes en Brugmans, is
dat geschiedschrijver De Jong het Nederlandse koloniale bewind te zwart
belicht. Koets is het daarmee eens. Maar anderzijds vindt hij dat Brugmans
een "te rozige voorstelling van zaken" heeft van het Nederlandse beheer
over Oost- Indië.

Koets: "Een koloniaal bewind is in beginsel verwerpelijk- en dan spreek
ik nog niet eens van een wingewest - maar die historische Westeuropese
kolonisatie van de werelddelen is een heel ingewikkeld verschijnsel met
zowel destructieve als creatieve krachten. Ik ben heel blij dat Indonesië
onafhankelijk is geworden en het is diep treurig dat, voornamelijk dankzij
Nederlandse kortzichtigheid, dat voor beide volken op zo droevige wijze
moest gebeuren. Maar ik wijs met volkomen overtuiging van de hand wat
wel eens doorklinkt in De Jongs geschiedschrijving, dat alle kolonialen
rotschoften zijn geweest."

"Ik heb wel eens tegen De Jong gezegd: Naar mijn gevoel zijn er twee
dingen die als kleurstoffen in je opvatting te analyseren zijn: het oude
sOAP-zuurdesem, volgens welke elke koloniaal een dikgevreten kapitalist is
die zich voedt met het zweet van de arme onderdrukte inheemsen, en een
Rousseau-istische romantisering van de naar vrijheid hunkerende en
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