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, dorstende Indonesiër. Hij ontkent dat dan vurig, maar ik weet niet of zijn
zelfkennis in dit opzicht groot genoeg is."

De sleutel tot het begrijpen van de geschiedenis ligt voor Koets in een
motto dat hij ontleende aan de Franse historicus (en ascepticus) Ernest
Renan: La vérité est dans les nuances, in de nuanceringen ligt het waarheidsge-
halte. "Wij hebben, bij alle goede bedoelingen, ten eerste onderschat de
geweldige appelkracht en de dynamiek die uitging van het Indonesische
nationalisme. En ten tweede veel te veel waarde gehecht aan begrippen als
onze plicht tegenover de bevolking, onze koloniale verantwoordelijkheid,
en zo voort. Paternalisme waarvan je pas later begrijpt hoe uiterst krenkend
dat moet zijn geweest voor de waardigheid van bijvoorbeeld mijn vrind
Amir Sjarifoeddin."

Koets is het ook met De Jong eens als die vaststelt dat de politieke macht
van de kort voor de oorlog geïnstalleerde Volksraad gering was. "Maar hij
onderschat dan weer de invloed die er van de discussies in die Volksraad
uitging, het was een aanzet tot democratisering. Ik voel nog elke dag de
kater na afloop van de eerste zitting van de Volksraad, die geopend werd
door Van Starkenborgh, de gouverneur-generaal."

"Ik was in 1940 een jeugdig, onbetekenend hoofdambtenaartje in
Batavia. En ik had veel Indonesische, nationalistische vrinden. Vurig hoopte
ik dat hun in de wereldwijde worsteling van die dagen tussen democrati-
sche en totalitaire staten een perspectief geboden zou worden. Maar Van
Starkenborgh had het alleen maar over schouder aan schouder, en het
vaderland moet vrij. De teleurstelling was zo diep. Van Starkenborgh was
een nobel mens, maar schoot als staatsman te kort."

In 1965 is Koets voor de eerste en enige keer teruggeweest in Indonesië.
Zocht daar "oude vrinden en oude vijanden" op, onder wie de voormalige
chefstaf van het republikeinse leger, Simatoepang. "We kregen het over het
onderwijs. En ik zei hem dat wij in de koloniale tijd ons veel te veel hadden
geconcentreerd op een zo hoog mogelijk peil voor de opleiding van een
elite - een in Bandoeng opgeleide ingenieur kon zich meten met een
Delftse ingenieur - en dat we het volksonderwijs schromelijk hadden
verwaarloosd. Zoals ook De Jong in zijn geschiedschrijving in verwijtende
zin het volle licht laat vallen op het analfabetisme. Daar vergis je je in, zei
Simatoepang toen. Inderdaad, het was een kleine elite, maar omdat die zo
hoog ontwikkeld was, heeft dat ons na de onafhankelijkheid in staat gesteld
de massa van de Indonesische bevolking te onderwijzen."

"En Simatoepang zei nog iets troostrijks voor mij. In die tijd was hij een
groot man geworden in de Wereldraad van Kerken en kwam dus op alle
mogelijke conferenties. Daar ontmoette hij afgevaardigden uit vroegere
Franse en Engelse kolonies. De ene sprak beter Frans dan hij, de andere beter
Engels. Maar ik, zei Simatoepang, was de enige die zowel Engels als Frans
sprak, dankzij my Dutch education. Begrijp me goed, dit vertel ik nu, een man
die toentertijd mede verantwoordelijk was voor het onderwijs in de
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