REACTIES EN RECENSIES

¢ koloniale tijd, betrokkene dus. Maar dan nog: de koloniale werkelijkheid
was complexer dan tot uitdrukking komtin het werk van De Jong. En hetis
uit historisch oogpunt verwerpelijk om te doen alsof die alleen maar
destructiefis geweest.”’

In het Tijdschrift voor Geschiedenis (98 (1985) 215—221) schreef een van de
twee kritische adviseurs van De Jong, I. J. Brugmans, een nabeschouwing,
waarin hij zijn eerdere bedenkingen tegen de concept-tekst openbaar
maakte en toelichtte.

¢ ‘Nudr. L. de Jong zijn volumineuze geschiedwerk (10 delen in 19 banden)
voltooide, voor zover het de Duitse bezetting van Nederland betreft, heeft
hij zich gezet tot een beschrijving van een andere bezetting: de Japanse van
Nederlands-Indié. Dit is geschied conform de regeringsopdracht, die “het
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog” als te behande-
len onderwerp aangaf. Aldus ligt thans deel 11a voor ons, dat de
geschiedenis van de Indonesische archipel beschrijft tot de ineenstorting
van 1942. In zekere zin is deel 114 dus een inleiding tot het eigenlijke
onderwerp; maar het is meer. De schrijver heeft gemeend de lezer te
moeten confronteren met een beschrijving van het gehele koloniale
tijdperk en zelfs de periode die aan de komst van de kolonisatoren
voorafging. Moest er inderdaad zo ver in het verleden worden teruggaan?
Tk aarzel deze vraag bevestigend te beantwoorden. ledere geschiedenispe-
riode heeft haar voorgeschiedenis, deze laatste op haar beurt ook weer.
Consequent komt men dan uiteindelijk bij Adam en Eva terecht, hetgeen
middeleeuwse chroniqueurs dan ook inderdaad soms hebben gedaan.

De twee helften, waarin deel 114 is verdeeld, bieden tezamen in 1199
bladzijden een geschiedenis van Indonesié tot 194 2. Als zodanig kunnen zij
worden verwelkomd. De belangstelling voor dat land is groeiende, ook in
het buitenland. Een nieuw geschiedwerk over de archipel is dan ook nuttig,
juist omdat in de waardering van het koloniale verleden oude controversen
zijn verdwenen en een meer evenwichtige wijze van beschouwen de
overhand heeft gekregen. De tijd is voorbij, dat de bewonderaars van
Nederlands koloniale beleid (“daar werd wat groots verricht”) slaags
raakten met de verguizers, die weinig meer zagen dan een uitbuiting van
arme autochtonen door winstgierige kapitalisten. Een nieuwe kijk op
Nederlands koloniale politiek, die minder met vooroordelen is behept en
de ontwikkelingsgang meer afstandelijk en dus objectiever beschouwt, is
derhalve een eis des tijds geworden.

Helaas moet worden geconstateerd, dat het nieuwe boek van De Jong
aan die eis niet voldoet. De lezer bespeurt weldra, dat de auteur nog
gevangen zit in de opvatting van de oude spap, volgens welke het
“kolonialisme” een slechte zaak is geweest, een vlek op het reine blazoen
van de westerse mogendheden. Over de Oost-Indische Compagnie
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