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, de bevolking ter zake van de verdere politieke ontwikkeling te peilen. Maar
De Jong kritiseert de benoeming van de commissie-Visman, omdat daarin
niemand zitting kreeg "die er radicale opvattingen op na hield" (580 [563]).
Een ongemotiveerd verwijt, want tot leden van de commissie waren juist
bekwame personen benoemd die boven de partijen stonden. Dat Van
Starkenborgh wel degelijk tot innovaties overging voorzover hij de handen
daartoe vrij had, blijkt uit het benoemen van Indonesiërs tot burgemeester.
Dat Buitenzorg, de residentie van de gouverneur-generaal, een Indonesiër
tot burgemeester kreeg, veroorzaakte in conservatieve kringen van Neder-
landers veel commotie. Opmerkelijk is nog, dat De Jong geen gewag maakt
van een andere innovatie van de landvoogd: de uitbreiding van het hoger
onderwijs door de instelling van een faculteit der letteren, die op 4 de-
cember 1940 plechtig te Batavia werd geopend. Van immobilisme ge-
sproken ...

Zoals reeds opgemerkt, loopt er door deel I IA een rode draad: het
streven van de Indonesiërs naar politieke onafhankelijkheid, anders
gezegd: de verbreking van de koloniale verhouding. In het boek wordt
uitvoerig verslag gegeven van de organisaties die zich op dit terrein
bewogen op basis van een meer of minder radicale gezindheid. Daarin ligt
de grote waarde van het boek. In dit verband uit De Jong scherpe kritiek op
de Nederlanders, die de komende onafhankelijkheid niet zagen en herstel
van de oude verhoudingen verwachtten na het einde van de wereldoorlog.
Nederland heeft "met betrekking tot Indië de tekenen der tijden onvol-
doende onderkend" schrijft De Jong aan het slot van zijn boek (1 135
[I 102 ]). Dit is onjuist. De Nederlanders in Indië begrepen zeer wel, dat na
het einde van de oorlog de oude verhoudingen niet zouden terugkeren en
dat een nieuw bestelonafwijsbaar was geworden. In het Japanse interne-
ringskamp Baros te Tjimahi, waar de zogeheten prominente Nederlanders
waren ondergebracht, hield meer dan één discussiegroep zich met dit
vraagstuk bezig. Een nieuwe relatie tussen Indië en Nederland werd in die
kringen als toekomstbeeld aanvaard. Eén ding werd echter niet aanvaard:
verbreking van de band tussen Nederland en Indië. Deze opvatting was niet
alleen die van Van Starkenborgh, maar ook die van de Londense regering,
van de regering in Den Haag, later van de Staten-Generaal, zelfs van Van
Mook. Zijn al die instanties kortzichtig geweest, zoals De Jong doet
voorkomen? Natuurlijk niet. Niemand kon voorzien dat de internationale
verhoudingen door en na de oorlog zo sterk waren veranderd, dat de
koloniale verhouding opeens tot verdwijning was gedoemd. "Koloniaal"
was een scheldwoord geworden. De oorlog is, zoals zo vaak, als de grote
veranderaar en vernieuwer opgetreden. De opvatting van De Jong, dat de
Nederlanders beter hadden moeten weten, is een gedachte uit 1984 en dus
onhistorisch.

Is het, na al het voorafgaande, nog nodig een samenvattend oordeel over
deel I I A van de serie Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog


