DEELITA

¢ maanden olievoorraden had het mes op de keel. De Jong merkt dan ook op
(blz. 709 [687]) dat Japan sindsdien haast had met zijn oorlogsvoorberei-
dingen. Wilde het niet in onoverkomelijke moeilijkheden geraken dan
diende het de Indische aardoliebronnen spoedig te veroveren.

Indien het juist is dat deze embargomaatregelen het uitbreken van de
oorlog hebben versneld, dan hebben zij vooral voor Nederlands-Indié een
ongunstig effect gehad. De geallieerde oorlogsvoorbereidingen in de
Pacific begonnen namelijk eind 1941 bij het uitbreken van de oorlog met
Japan nog maar net op gang te komen; in het voorjaar 1942 zouden zij veel
verder gevorderd zijn. De geallieerde opperbevelhebber Wavell merkte
dan ook kort voor de capitulatie van Nederlands-Indié op “that the race was
lost by a month”. De iets voorzichtiger Amerikaanse generaal Brereton
schreef in zijn dagboek: “Had the time element been advanced ten weeks I believe
that with the heavy bombers and fighters in Australia and Java, plus those actually en
route, we would have had sufficiently air power to withstand the Japanese invasion of
the Netherlands Indies.” (De Jong 1124/1125 [1092—-1093]) De Jong stelt in
verband met de kritieke situatie ontstaan na afkondiging van de Ameri-
kaans/Brits/Nederlandse embargomaatregelen de vraag: hoe zou Japan
reageren? Zou Japan een regeling met de v.s. nastreven, dan wel het op
oorlog laten aankomen (blz. 703 [681])?

Nu werden de risico’s van een oorlog met de v.s. in Tokyo onderkend.
Zo enigszins mogelijk wilde men een oorlog met de v.s. voorkomen. De
vraag was: op welke voorwaarden? De Jong meldt dat de toenmalige
Japanse minister-president Konoye begreep dat op basis van de in dit
opzicht in verantwoordelijke Japanse kringen heersende gedachte geen
overeenstemming met Washington mogelijk zou zijn. “Zijn plan was” —
aldus De Jong — “persoonlijk met President Roosevelt de geschilpunten te
gaan bespreken, dan een veel gematigder accoord te sluiten en dat
onmiddellijk door de keizer te laten bekrachtigen.” Konoye zou hiermee
dus zijn eigen machtige militairen trotseren. “Dit avontuurlijke project
kwam door begrijpelijke aarzelingen van Washington niet van de grond —
Konoyetrad af.” (De Jong blz. 703 [682])

Dat is me nog al wat. Gesuggereerd wordt dat een topontmoeting
Konoye—Roosevelt die wellicht de Pacific-oorlog had kunnen voorkomen,
door —zij het begrijpelijke — Amerikaanse aarzelingen geen doorgang vond.
Een kans op vermijding van oorlog was dus gemist. En dat alles meldt De
Jong zonder bronvermelding of adstructie! Het is dus onduidelijk op welke
gegevens hij zijn mededelingen baseert. Indien men hierover de officiéle
Amerikaanse bronnen, namelijk de Foreign Relations United States (ER.U.S.)
Japan 1931—1941, volume 11 blz. §71-665 en de memoires van de
toenmalige Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Cordell Hull
(blz. T1019—1037), raadpleegt, dan blijkt dat Konoye op 28 augustus 1941
een brief tot Roosevelt richtte. Deze was in vage algemene termen gesteld,
vele slagen werden om de arm gehouden. Naar aanleiding van Roosevelts
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