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, wille van het koninkrijk en het verslaan van Japan, Duitsland en Italië
hebben gepresteerd." Integendeel, zou ik willen zeggen.

Beantwoording van de vraag of de opeenvolgende regeringen van het
koninkrijk de grote offers in het belang van het koninkrijk gebracht door
landgenoten in een "integraal deel" daarvan, ook naar waarde hebben
geschat, valt buiten het bestek van deze bespreking.

Eindnoot van de auteur:
r. De nota is opgenomen in de bronnenpublikatie van dr. S. L.van der Wal,
De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indië. Tweede
Stuk 1927-1942, nr. 131.'

Van studentenzijde verscheen er in het Amsterdamse historische tijd-
schrift Skript (7 (1985) maart, 51-6 I) een oordeel van Herman Abels. Hij
eindigde aldus:

, 'Een positief oordeel is zeker mogelijk. Het is een goed leesbaar verhaal
geworden. De Jong is er ook in geslaagd bij de lezer het nodige begrip op te
wekken voor de situatie in r 942: het begin van het einde. Dat is ook de
grote waarde van het werk. Het voorwoord bevat de kritiek van Brugmans
en Kwantes op De Jongs werkwijze. Zij storen zich aan het negatieve beeld
van het kolonialisme dat De Jong oproept "terwijl daartegenover gunstige
resultaten van de door de overheid en het bedrijfsleven (mede ten gunste
van de autochtone bevolking) ontplooide activiteiten slechts summier
aandacht krijgen" (XIV [XIV]). Dat is wel belangrijke kritiek maar geen
steekhoudende. Belangrijk omdat het is verwoord door twee vooraan-
staande Indonesië-deskundigen en, naar aan te nemen is, omdat het wordt
gedragen door een groot deel van De Jongs lezerspubliek. Niet steekhou-
dend omdat het voorbijgaat aan het wezenlijke van de Nederlandse
aanwezigheid, de ontwrichting van de economie en daardoor van de
samenleving. Het zijn de echo's van de "Indië verloren, rampspoed
geboren" -ideologie, stuiptrekkingen van een nationaal trauma. Het verlies
van de meest winstgevende kolonie ter wereld is blijkbaar nog steeds niet
psychologisch verwerkt. Natuurlijk zijn er grote dingen verricht. Natuurlijk
heeft ook de autochtone bevolking kunnen meeprofiteren van de over-
heidspolitiek. Maar is dat iets bijzonders? Is het een prestatie dat zo'n 95%
van de bevolking enigermate meeprofiteert van een overheidspolitiek die
het in laatste instantie zelf heeft gefinancierd> De Jong heeft de poverheid
van deze kritiek doorzien en deze beleefd maar beslist naast zich
neergelegd. Dat is op zichzelf ook geen bijzondere verdienste anno 1984.
Het is het onontkoombare gevolg van een onbevangen kijk op de
geschiedenis. De Jongs verdienste is misschien deze, dat hij het heeft
aangedurfd zo'n onbevangen kijk op het kolonialisme vol te houden. Het is
zonder twijfel een stap vooruit dat de Staat der Nederlanden, bij monde van
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