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, zijn geschiedschrijver, officieel afstand neemt van zijn koloniale verleden.
Nu het negatieve oordeel dat evenzeer mogelijk is. De beschrijving van

de prekoloniale maatschappij en de economische structuur van de koloniale
samenleving zijn zwaar onderbelicht. Het is het resultaat van een "grote
halen, snel thuis"-aanpak die onvoldoende recht doet aan het historisch
belang van het eigene van de Javaanse en Indonesische maatschappij. De
Jong zal het wel niet zo bedoeld hebben, maar zijn beschrijving laat toe dat
er laatdunkend, bagatelliserend en ook kleinerend aan dat belang wordt
voorbijgegaan. Het argument dat het slechts een uitgebreide inleiding is op
de centrale doelstelling van het werk snijdt geen hout. Zo'n argument mag
niet van waarde zijn in een werkmet de status als het onderhavige. Het is per
slot van rekening een vorm van officiële geschiedschrijving en heeft
bovendien de pretentie een standaardwerk, hét standaardwerk te zijn. Dan
behoort ook een uitgebreide inleiding historisch evenwichtig te zijn. Het is
mogelijk dat De Jong, nu eenmaal geen Indonesië-specialist, de nodige
kennis niet voorhanden had. In dat geval was het verstandiger geweest de
eerste hoofdstukken, met uitzondering van het eerste dat de capitulatie
behandelt, te laten schrijven door een dekundige.'

4. De visie opjapan
Opvallende kritiek kwam er van de kant van P. W. Klein op de zienswijze
van De Jong op Japan. Inhoudelijk sloot zij aan bij zijn discussie-bijdragen
in de begeleidingscommissie, maar nu maakte hij deze openbaar. In
nec-Handelsolad (3 loktober 1984) schreef hij een artikelonder de kop:
'De Jongs visie op Japan berust opvooroordelen'.

, 'Voorzover men zich hier te lande al een voorstelling maakt van Japan en
zijn samenleving lijkt deze niet louter te berusten op berichten aangaande
de actualiteit van het heden. Ook het verleden telt mee, hoewel moeilijk te
zeggen is in hoeverre dit nu het geval is. De collectieve herinnering wordt
in dit verband waarschijnlijk nog steeds beheerst door het vijandbeeld uit
de tij d van de Tweede Wereldoorlog.

Bij de vormgeving van dit beeld waren de ervaringen van de Nederlan-
ders die in Indië de Japanse gevangenschap te verduren kregen doorslagge-
vend. Het was geen geschikte voedingsbodem voor een beredeneerde,
doordachte en evenwichtige meningsvorming. Als slachtoffers van de
Japanse zegetocht werden zij immers geschokt tot in de kern van hun
bestaan.

Zij, die zich feitelijk konden gedragen als de superieure heersers over
Indonesische volkeren zagen zich plotsklaps van de troon gestoten. Dat
gebeurde nota bene door toedoen van een ander Aziatisch volk waarvan zij
tot nu toe niet veel weet hadden gehad. Zoals ook dr. L. de Jong in zijn
historische schets van Japan in het gisteren verschenen deel I IA van Het
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