
REACTIES EN RECENSIES

, Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog zoekt naar overeenkom-
sten tussen dit land en de Indische archipel, zal menigeen destijds de
Japanners voor een ander soort Indonesiërs hebben versleten.

Dat was een vergissing. Bijeengedreven in kampen werd men plotseling
geconfronteerd met de normen en gedragsregels van een vreemde cultuur
waaraan men zich maar te onderwerpen had. Zoiets kon niet anders worden
ervaren dan als onderwerping aan grillige wreedheid en diepste vernede-
ring. Geen normaal mens die je deze verschrikking zou aandoen: barbaren
waren het, onmenselijke wreedaards!

Het was een imago dat des te gemakkelijker ontstond waar de Westerse
kritiekloze bewondering van de snelle modernisering van Japan in het
laatste kwart van de negentiende eeuw blijkens recent onderzoek al
omstreeks 1900 plaats begon te maken voor irritatie, angstgevoelens en
naijver. De agressieve wandaden van Japan tegen China tijdens de jaren
dertig en het betrekkelijke economische succes van het land gedurende de
toenmalige werelddepressie droegen daartoe bij. Welk een kans voor de
geschiedschrijver van Nederland in de Tweede Wereldoorlog om dit beeld
van zijn irrationele eenzijdigheid te ontdoen.

De Jong heeft deze kans niet benut. Hoewel hij heeft geluisterd naar het
advies van gezaghebbende Nederlandse Japanologen - niet-historici - sluit
zijn beschouwing namelijk toch aan op het bestaande stereotype van de
Japanner als onbetrouwbare, agressieve en wrede Oosterling: de Japanner
heet "volstrekt onberekenbaar". Bij het uitleven van zijn driften slaat "van
de ene seconde op de andere" zijn zachtheid om in wreedheid. "Niemand
wist ooit welke van die gedragswijzen tot uiting zou komen - de
niet-Japanner wist het niet van de Japanners en alle strikte gedragsregels ten
spijt wist de ene Japanner het niet met zekerheid van de ander."

Het is één voorbeeld uit vele van De Jongs bewoordingen en opinies die
voedsel geven aan het heersende vooroordeel. Het is niet een taak die ik
persoonlijk van de geschiedwetenschap verwacht. Liever is mij de poging
tot genuanceerde, evenwichtiger beeldvorming, maar die moest in dit
geval- gegeven De Jongs opzet - wel achterwege blijven.

Men zou zich hebben kunnen voorstellen dat hij zijn beschouwing van
Japan zou hebben beperkt. Zijn opgave is immers een geschiedenis te
schrijven van Nederland in de Tweede Wereldoorlog en in dat verband zou
hij zinvol hebben kunnen volstaan met het analyseren van het vooroor-
logse buitenlandse beleid van Japan - zeg tijdens het interbellum. Maar De
Jong haalt héél breed uit door liefst enkele millennia Japanse geschiedenis
aan de orde te stellen. Waarom? De lezer mag het raden.

Geen enkele andere samenleving wordt in zijn werk zo breedvoerig -
hetgeen iets anders is dan grondig - uit de doeken gedaan. Meent De Jong
wellicht dat het zijniezer juist in dit geval schort aan kennis? Maar zou die
lezer nu werkelijk zo veel meer weet hebben van de historie van Rusland,
Duitsland, de Verenigde Staten en zelfs Nederland? En zelfs een begena-


