DEELITIA

¢ uitmaken van het 1106 bladzijden tellende werk. Wij willen er dan ook
geen misverstand over laten bestaan, dat wij De Jongs deel 114, ondanks de
bevooroordeelde uitschieters die deze beide hoofdstukken ontsieren, toch
een magistraal werk achten. Al met al is het bewonderenswaardig hoe hij —
een buitenstaander tenslotte — de honderdduizenden feiten en feitjes die
het mozaiek vormen, heeft weten samen te vatten.’

Tessel Pollmann, redacteur van Vrif Nederland, beschreef de initiatiefne-
mers van het comité en hun argumenten (20 juli 1985):

¢ ‘Zestigduizend Nederlanders die een proces aanspannen tegen een boek
van dr. L. de Jong —is dat denkbaar? Welzeker. Het is niet alleen denkbaar —
het gebeurt. De gedaagde is de Staat der Nederlanden. Want De Jongs
uitgeveris de Staatsuitgeverij.

Steen des aanstoots is deel 11a (eerste helft) van De Jongs serie Het
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, verschenen in 1984.
Het is een boek waar in “kringen van Indische Nederlanders, inclusief de
Indo-Europeanen, met grote verwachtingen naar is uitgekeken” (Ralph
Boekholt), maar toen het verscheen stelde het die Indische Nederlanders
teleur.

Twee van hen — Gerard Jonker en Ralph Boekholt — vonden elkaar,
richtten een Comité op (Comité Geschiedkundig Eerherstel Neder-
landsch-Indi&) en spanden een proces aan. Advocaat is de onvermijdelijke
mr. L. van Heijningen. De hoge proceskosten (nog hoger als het Comité
verliest bovendien) worden gedragen door sympathisanten (goed voor
twintigduizend gulden) maar vooral door Jonker, die er tienduizenden aan
gaat besteden. Tot en met de Hoge Raad —dat s zijn doel.

Wie is Jonker? Wie is Boekholt? En waar gaat het om?

Gerard Jonker, 62 jaar, is een oud-Indischgast. Een zoon van Neder-
landse ouders, in Indié geboren, blank; de vader had een machinefabriekje;
de zoon volgde hem op, maar niet dan nadat hijj als krijgsgevangene aan de
Birma-spoorlijn voor de Japanners had moeten werken. In 1954 ging hij uit
Indonesié weg, de toestand was voor Nederlanders onhoudbaar geworden.
Hij kan daar moeilijk over praten, zegt hij — dan wordt het hem te machtig.
Nooit is hij teruggeweest. Maar volgend jaar gaat hij, zegt hij.

Dertig jaar lang heeft hij niet naar Indié omgekeken — er niet over
gelezen, is hij er niet mee bezig geweest. Maar het zat wel altijd in zijn
hoofd. Opeens sprong de vonk over. Dat was toen hij bij De Jong las datde
machinefabrieken in Indié meestal niet meer waren dan gewone “reparatie-
werkplaatsen”. Het boek dat de Indische Nederlanders zo teleurstelt is in
het eerste deel een kritische, doch niet tendentieuze beschrijving door dr. L.
de Jong van het Indié van voor de corlog. Het is een dik boek van 560
bladzijden waarin vooral feiten en constateringen, meest uit vooroorlogse
bronnen of uit memoires van oud-ambtenaren.

Toch vindt het Comité het boek selectief, negatief, onwetenschappelijk,
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