
DEEL lIB

, ontwikkeling in "De Gordel van Smaragd" te herzien. Het is niet
uitgesloten dat de critici na het lezen van de twee dikke boeken van het
nieuwe deel lIB zelf tot andere gedachten zullen komen. Uit de
beschrijving van De Jong van de gevolgen voor de krijgsgevangen
militairen en geïnterneerde burgers van de wrede en niets ontziende
Japanse bezetting blijkt niets van enige vooringenomenheid, slechts van
oprecht mededogen.'

In de Haagsche Courant (18 december 1985) schreef R. Soetenhorst een
hoofdartikel, waarin hij vaststelde dat met het verschijnen van dit deel
recht werd gedaan aan de oorlogservaringen van de 'mensen in Neder-
lands-Indië'.

, 'Veel mensen, die de oorlog in Nederlands-Indië hebben overleefd,
hebben het steeds als grievend ervaren dat aan hun lotgevallen door de
vaderlandse geschiedschrijving en door de achterblijvers in het moederland
zo weinig aandacht is besteed. Dat is nu rechtgetrokken. De Jong verdient
een compliment voor de uitvoerige en tegelijk enigszins afstandelijke
manier, waarop hij ditmaal te werk is gegaan.'

Voorts vergeleek hij de wijze waarop Japan zijn oorlogsverleden ver-
werkte met de historische discussie in de Duitse Bondsrepubliek.

, 'Japanners hebben, anders dan de naoorlogse Duitsers, nauwelijks blijk
gegeven van een worsteling met hun recente verleden. Waar in West-
Duitsland met name in de afgelopen generatie vaak blijk is gegeven van een
verantwoordelijkheidsgevoel voor de gruwelijkheid van het Derde Rijk, is
in het huidige Japan weer sprake van een hernieuwd nationalisme en
nauwelijks van schuldbesef. Daarom zou het goed zijn als ook het Japanse
publiek op enigerlei wijze kennis nam van het verhaal zoals de Nederlandse
historicus De Jong dat nu heeft vastgelegd.'

Peter Schumacher vatte in nuc-Handeisblad (17 december 1985) het boek
over de Japanse bezettingstijd samen onder de kop: 'Dr. L. de Jong: Japan
liet ook Indonesiërs lijden'.

, 'De belangstelling voor wat er zich tij dens de Tweede Wereldoorlog in
Azië afspeelde is in Nederland nooit overmatig groot geweest. Pas de laatste
jaren trekt die interesse wat aan. Nog veel minder belangstelling is er voor
het lijden van het Indonesische volk. De algemene indruk is dat de
Indonesiërs gelukkig waren met de komst van de Japanners. Zij werden als
"bevrijders" ingehaald en de meeste Indonesiërs waren uitgesproken
anti-Nederlands. Dat was ongeveer alles wat men er in Nederland over
wist.

Dat tijdens de bezetting ongeveer 2,5 miljoen Javanen het leven lieten,
is voor velen een onbekend feit. Naast honderdduizenden Indonesiërs die


