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, als dwangarbeiders (romoesja's) het leven lieten (driekwart van hen stierf),
kwamen er ook nog eens ruim 2 miljoen javanen (bijna vijf procent van de
javaanse bevolking) om door hongersnood.'

In De Groene Amsterdammer (13 augustus 1986) constateerde hij evenwel
opnieuw dat De Jong voor zijn onderzoek niet alle beschikbare archieven
had onderzocht en bij voorbeeld niet een witboek van de Nederlands-
Indische inlichtingendienst aanwijsbaar had geraadpleegd. Schumacher
verwees naar Ten Years ojJapanese Burrowing in the Netherlands East Indies, I
en naar een meer recente publikatie van de Amerikaanse historicus Robert
D. Haslach.'

, 'De jong heeft een poging gedaan een zo kompleet mogelijk overzicht te
geven van de gebeurtenissen, maar hij moet menigmaalopmerken dat hem
onvoldoende gegevens ter beschikking staan. De oorzaak is dat de japanse
bezetter alle dossiers en gegevens heeft vernietigd en daar ook alle
gelegenheid toe had tijdens het machtsvacuüm tussen de onverwachte
kapitulatie op 15 augustus 1945 en de komst van de Britten in september/
oktober. Daar komt nog bij dat Indonesische historici nooit goed en
stelselmatig de bezettingsjaren in kaart hebben gebracht. De jong baseert
zijn verslag voor het grootste deel op dagboeken, officiële verslagen, het
werk van buitenlandse historici, van Nederlandse onderzoekers en natuur-
lijk op zijn eigen RIOD-archieven. Hij heeft geen onderzoek gedaan (oflaten
doen) in Britse, Amerikaanse, Australische of japanse archieven. Dat heeft
tot gevolg gehad dat bepaalde zaken niet helder worden.'

In een vraaggesprek in De Volkskrant ten slotte (17 december 1985) prees
de Leidse historicus enjurist C. Fasseur De Jong voor zijn aanpak onder de
kop: 'De Jong is het Panorama Mesdag van de oorlog'.

, ' "De geschiedschrijving van De Jong is het Panorama Mesdag van de
Tweede Wereldoorlog. En ik kan niet zeggen dat het De jong aan
inlevingsvermogen ontbreekt. Ook van het dagelijks leven in de kampen
geeft hij een overtuigend beeld. Het meest aangrijpend is het hoofdstuk
over de krijgsgevangenen. Als je dat leest, die verhalen over Burma en
Siam, waar ongeveer een kwart van alle gevangenen omgekomen is.
Werkelijk ontstellend. De jong gaat ook uitdrukkelijk in op het lot van de
Indonesische bevolking, op de economische situatie."

"Ook een heel aardig punt van zijn boek: de loyaliteit van Menadone-
zen, Ambonezen, Timorezen tegenover de Nederlanders. Ontroerende
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