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¢ hetlaatste oorlogsjaar waren de materiéle omstandigheden in de vrouwen-
kampen gedecideerd slechter dan in die der mannen. De voedselvoorzie-
ning voor de vrouwen was meer dan abominabel. Dat er desondanks
procentueel meer mannelijke geinterneerden overleden zijn dan vrouwe-
lijke, heeft een andere oorzaak. Die veouwen hadden hun kinderen bij zich
en voor die kinderen moesten zij zorgen. Zij konden zich niet veroorloven
wat wij mannen wel konden: het hoofd neerleggen om eenvoudig dood te
gaan. Ik weet uit ervaring hoe groot die verzoeking soms was, zeker na een
uitputtende ziekte zoals dysenterie. Die vrouwen echter moesten door. Zij
gingen ook door: heroisch. Dramatisch zelfs. De enige afschuwelijkheid die
in dit boek onvermeld bleef is het verhaal van hetgeen zich in juli en
augustus 1945 in kampen in het Semarangse heeft afgespeeld: een kleuter
die, wandelend aan de hand van zijn moeder, plotseling op de grond viel en
daar dood bleef liggen. Of het kind dat ’s ochtends dood in zijn bedje lag.
Met wat suiker was dat te voorkomen geweest, maar die suiker hielden de
Japanners voor zichzelf.

Men kan de auteur deze “omissie” niet toerekenen. Er is zo veel gebeurd!
Bovendien, een enkele keer stelt hij de zaken wel eens zwarter voor dan zjj
werkelijjk waren. Aldus op p. 837 [815], waar hij de onderbrenging
vermeldt van geinterneerden in Zuid-Celebes “in de smerige loodsen van
een verlaten varkensfokkerij”. Welnu, ik was een van hen en de loodsen
waren gloednieuw en brandschoon. En de dysenterie die later uitbrak was
niet het gevolg van die loodsen maar van het feit, dat wij water hadden
gedronken uit het heldere riviertje dat door dat nieuwe kamp stroomde.
Wij wisten wel dat dat kwaad kon. Wij waren echter uit onze kazerne in
Pare-Pare gebombardeerd door de Amerikanen en waren bij aankomst
dermate uitgeput en dorstig, een zonnesteek nabij, dat de meesten onzer
niet op gekookt water konden wachten. Dat was er eerst s avonds.

En nu wij het toch over Zuid-Celebes hebben: de overste Gortmans is,
althans volgens mijn herinnering, later gearresteerd dan op p. 474 [464]
vermeld staat, namelijk kort voordat ik, in december 1943, samen met
andere burgers van het krijgsgevangenkamp te Makassar werd overgebracht
naar het burgerkamp in Pare-Pare. Dit echter zijn kleinigheden. Er zijn er
nog meer te noemen. Zij doen niet af aan de waarde van dit belangrijke
werk, dat op lovenswaardige wijze in een ernstige leemte in onze
geschiedschrijving voorziet.”

De historica E. B. Locher-Scholten, die in de Bijdragen en Mededelingen
betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (102 (1987) 312—314) eveneens
het nieuwe deel recenseerde, was juist veel kritischer over De Jongs
methode en interpretatie van bronnen.

¢ ‘Tijdens de tweede wereldoorlog nam Nederlands-Indié in tal van
opzichten een uitzonderingspositie in binnen de Zuidoostaziatische regio.
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