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, geschiedenis van het gekoloniseerde Indië te schrijven. Hij moest het
hebben over bezetting en verzet. Uit de periode die aan maart 1942 vooraf
ging benadrukte hij die factoren die duidelijk maakten waarom bij
voorbeeld de Indonesische massa op zijn best onverschillig stond tegenover
de fabuleuze nederlaag die de Nederlanders leden tegen het japanse leger.
Een gezichtsverlies van jewelste. De toeans hadden nauwelijks weerstand
kunnen bieden en waren smadelijk als gevangenen afgevoerd - zoals
inheemse nationalisten en communisten vroeger. En alleen zo kon De jong
duidelijk maken waarom er in het bezette Indonesië van inheems verzet
vrijwel geen sprake was. Zo ook, om een ander hoogtepunt in de delen I IA

en lIB te noemen, kon hij de Werdegang (het japanse woord ervoor ken ik
niet) van nationalistische leiders als Sjahir, Hatta en vooral Soekarno
beschrijven.

Soekarno de collaborateur, niets minder dan dat. Maar ook de sam en-
werker met de jappen die door het Nederlandse bestuur moedwillig in hun
armen was gejaagd. Voor de oorlog was Soekarno geïnterneerd. Hij was een
nationalist die een (moderne) islam met het marxisme wilde verbinden en
dat dan planten op de Indonesische verhoudingen. Hij was fel anti-japans.
Hij zei dat niet alleen, hij schreefhet ook: een volk van knuppelaars, erger
dan de Nederlanders. Kort voor de japanse invasie verzocht hij, smeekte hij
de Nederlandse autoriteiten hem mee te nemen naar Australië. Die
weigerden, negeerden hem. Wat moesten ze daar in Australië met zo'n
onbetrouwbare nationalist? Tijdens de japanse bezetting ontpopt Soekarno
zich als stroman van de bezetter, allaat De jong er geen twijfel over bestaan
dat Indonesiës onafhankelijkheid zijn einddoel blijft. Een eerlijk beeld.

Er zijn een paar gigantische problemen waar De jong bij zijn beschrijving
mee te maken kreeg. Hij mag dan tijdens de bezetting in Engeland hebben
gezeten, hij wist al dat er rondom Hoogezand-Sappemeer geen ondoor-
dringbare wouden waren. Hij wist dus ook al voor hij met schrijven begon
dat een maquis hier onmogelijk was. Hij kende de Nederlandse kaart en
aard. Ergens in een voetnoot in deze delen verzucht hij: wat wist ik toen
weinig van Indonesië. Ik zou nu kunnen zeggen als dat niet wat
onvriendelijk klonk: De jong heeft aardig wat bijgelezen. Dat moest hij
ook wel. Hij had er niet gewoond en was er nooit geweest. Over Nederland
schrijvend, hoefde hij niet na te zoeken hoe groot de afstand Vlissingen-
Middelburg was. Maar waar lag de Preanger nu ook weer precies en hoe zat
dat met de Pakanbaroe-spoorweg op Sumatra, een traject van 220 kilometer
dat in eerste instantie door romoesja's, javaanse dwangarbeiders, werd
aangelegd en waar later ook Nederlanders, Indische Nederlanders, Britten,
Australiërs en Amerikanen moesten werken. Die spoorlijn komt klaar op de
dag dat japan capituleert, 15 augustus 1945. Het was een slecht gevangen-
kamp. Tropenzweren worden behandeld door ze dagelijks met een nat
doekje uit te vegen "of ze te laten schoon eten door maden. De maden eten
het afgestoten weefselop."


