
REACTIES EN RECENSIES

, blijft nu toch dat dagboek van de Indonesiër uit die kampong die daar dan-
hoog bezoek - eindelijk een belanda aan ziet komen? Die inheemse die
nauwelijks of net niet verhongerde, heeft die nooit iets opgeschreven? De
Jong maakt veelvuldig gebruik van de memoires van de intelligente
Sjahrir, van Hatta en van uitspraken door Soekarno gedaan aan zijn
biografen. Maar dat was de westers opgevoede bovenlaag. De dessabewo-
ner krijgt bij De Jong geen stem. Zou dat anders zijn geweest als De Jong
Bahasa Indonesia had gekend en archiefonderzoek had kunnen verrichten?

Wijlen Jan Rogier heeft De Jong vaak verweten dat deze zo naar rechts
was opgeschoven, nationalist en ongeremd monarchist was geworden. Het
aardige in deze delen is dat De Jong uitgaat van standpunten die hij als
socialistisch student voor de oorlog innam: Indonesië zou onafhankelijk
moeten worden, niet morgen, misschien ook niet overmorgen maar toch
zeker niet pas over dertigjaar, wat verlichte progressieven meenden. Ik zeg
niet dat De Jong nu pas in zijn geschiedschrijving retrospectief terugkeert
tot zijn standpunten van student, want ook na de oorlog was hij een
tegenstander van de koloniale oorlogen van Nederland tegen de jonge
republiek. Wat hem zijn radio-uitzendingen bij de VARA kostte. Dat De
Jong zo scherp laat zien dat het bekrompen, enghartige Nederlandse
koloniale beleid moest uitlopen op een catastrofe, vind ik nog geen
verdienste. Wél dat hij verschillende malen zonder te nadrukkelijk te
worden de tragedie schetst van Nederlanders die het land kenden en
liefhadden. Te beginnen met de grote geleerde en islamkenner Snouck
Hurgronje die het Nederlandse bestuur in 1923 al "een aaneenschakeling
van gruwelijke misverstanden" noemde.

Die tragische tegenstelling tussen schijn en werkelijkheid komt bij
voorbeeld ook naar voren als jhr. Van Starkenborgh Stachouwer, de laatste
gouverneur-generaal, in maart 1941 koningin Wilhelmina advies moet
geven voor een radiotoespraak die zij wil houden. Moest ze ook iets zeggen
dat op Indië betrekking had? Het is ongeveer een jaar na de bezetting van
Nederland. Het is een jaar voor de inval van Japan. Van Starkenborgh
adviseert haar telegrafisch niet verder te gaan dan te zeggen dat het
onderwerp bijzondere aandacht zal vergen. "Dit zal wel teleurstelling
geven maar niets zeggen is nog erger." Toen de koningin op 20 maart haar
toespraak hield, zei ze maar helemaal niets over Indië.

Enkele maanden later mag Van Starkenborgh een vage verklaring
afgeven over een rijksconferentie van "vooraanstaande personen" die na de
oorlog zal plaatsvinden. Het bleef bij woorden. Het paternalistische
koloniale regime kón niet anders, omdat het de eis tot onafhankelijkheid
slechts zag als een ondermijnende kreet van ultralinks in Nederland en een
paar dolgedraaide nationalisten in de kolonie zélf. Ruim tweeduizend
pagina's druks. Had het niet wat korter gekund?

Nooit heb ik scherper het beeld van het ondergaande imperium gezien
dan bij Jacques de Kadt die in 1978 een deel van zijn memoires schreef over


