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, zijn Indische periode, de jaren die dubbel telden. De Kadt beschrijft de
feestelijkheden op Koninginnedag 1941 in Batavia. Veel spandoeken met
"Trouw aan het gezag" en "Liefde voor de Vorstin". De stoeten bestaan
voor een groot deel uit inlanders. De Kadt had echter al genoeg spontane
demonstraties gezien. In Nederland en in Moskou. Van het "nogal slome
geschuifel" over het Koningsplein in Batavia kon hij moeilijk onder de
indruk komen. Dat slome geschuifel is me bij gebleven en het typeert korter
en ook dodelijker het nabije einde van het koloniaal regime dan vele
pagina's bij De Jong. Zó mag men echter niet afmeten. De Kadt schreef
herinneringen, De Jong een geschiedenis.

Korter had De Jong niet hoeven te schrijven, wel anders. Ik miste nogal
wat. Een van de uitstekende illustraties toont ons een theeplanter in zijn
voorgalerij in 1888. De "goeie ouwe tijd" dus. Aan die foto is niets mis; er
waren ten slotte nogal wat theeplanters en andere ondernemers die de
kolonie maakten tot wat het was: een wingewest. Wat ik miste waren de
foto's maar vooral de verhalen van de niet-kolonialen in de kolonie. Hoe
dacht de, ik neem maar een voorbeeld, sociaal-democratische onderwijzer
die ergens in de rimboe zijn best deed? Hij was er misschien heen gegaan
half uit idealisme, half voor het salaris; hij was geen revolutionair maar
zeker ook geen reactionair. Die mensen ontbreken al evenzeer bij De Jong
als de anonieme koeli of landarbeider. Niet dat die gematigd progressieve
Europeaan het beleid ooit ergens beïnvloedde - bij De Jong blijkt steeds
het tegendeel-; zijn afhaar stem had in de geschiedschrijving niet mogen
ontbreken.

Een ernstiger bezwaar is dat De Jong wellaat zien dat Nederland met
deze kolonie een wereldfactor was voor 1945, maar dat door de internatio-
nale feiten onvoldoende laat spreken. Dat het grondstoffenarme Japan al
tientallen jaren "belangstelling" had voor de aan tin, suiker, aardolie,
rubber zo rijke eilanden wordt voldoende beklemtoond, maar dat bijvoor-
beeld Duitsland en ook Engeland begerige ogen hadden, komt onvol-
doende uit de verf. Welk diplomatiek spel werd hier achter de schermen
gespeeld? Al in de jaren twintig waren er stemmen opgegaan die vonden
dat de "onrechtvaardigheid van Versailles" maar gecompenseerd moest
worden met enkele Indonesische eilanden. Op 3a september 1938
noteerde de goed geïnformeerde Ernst Heldring in zijn dagboek dat de
belangstelling van nazi-Duitsland voor Sumatra weliswaar niet openlijk is
maar toch "onloochenbaar". De Jong heeft dit krachtenspel nauwelijks
aangeboord waardoor zijn verhaal, hoe meeslepend ook, vaak wat recht-
toe-recht-aan blijft.

De Jong schrijft, hoe vaak is dat al gezegd, boeiend. Ook als hij in deze
delen weinig vuurwerk aandraagt (een Englandspiel, een Van 't Sant, een
King Kong ontbraken nu eenmaal), dan weet hij toch uit de studies van
anderen de relevante passages te citeren. Zijn schrijfstijl is echter soms
irriterend archaïsch. Termen als "in dier voege", "dat hem te stade kwam"


