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, en "zulks ondanks het feit dat" (waarvoor we in het Nederlands de
woorden "hoewel" en "ofschoon" hebben), passen in een ambtelijk stuk uit
1936. Het is nu een halve eeuw later! De Jong schrijft zoals hij denkt:
gewichtig.

Een slotopmerking onder voorbehoud omdat het mogelijk is dat De
Jong daar nog op wil terugkomen in een vervolgdeel.

Het gaat me om het politieke klimaat in de Jappenkampen.
Heeft men er dáár iets van begrepen? Is toen tot de gevangen Europeanen

doorgedrongen dat het einde van het koloniale tijdperk zeer nabij was?
Natuurlijk ken ik ook de verhalen over die huilende baboes en djongos die
zo vrrreselijk bedroefd waren. Eerst toen hun meneer en mevrouw zich
voor de Jappenkampen moesten melden; later toen ze de Republik
Indonesia moesten verlaten omdat er voor hen geen emplooi meer was of
omdat het klimaat onverdraaglijk werd. Die bediendes waren, weten we
nu, niet representatief voor de miljoenenbevolking. Hadden de Nederlan-
ders die tussen 1942 en 1945 in de kampen zaten dat niet toen al kunnen
weten?

In 1944 verscheen er in het bevrij de Maastricht een boekj e En nu ... Indië. •
Een van de auteurs was W. G. N. de Keizer die voor de oorlog een nogal
omstreden rol in Indië had gespeeld en later hoofdredacteur van Elsevier
werd. In dat 199 pagina's tellende boekje lees ik dat de Indonesische
extremisten, zij die voor directe onafhankelijkheid zijn, nooit meer dan een
"splinterkleine fractie van een percent der bevolking" hebben uitgemaakt.
Integendeel, doet De Keizer het Nederlandse publiek in 1944 geloven, bij
het allergrootste deel der inheemse bevolking dat bewust met de N eder-
landse bewoners in aanraking kwam, bestond "zonder enige twijfel" een
"goede, vriendelijke en welwillende gezindheidjegens de Nederlanders".

In zijn heldere en scherpe De Indonesische tragedie (19 50) schat De Kadt dat
er van de 50000 volbloed Europeanen en 200 000 Indo-Europeanen op
zijn hoogst enkele honderden normale betrekkingen hadden met Indone-
siërs. Niet dus praten op een vriendelijke wijze zoals men achterlijke
kinderen toespreekt, verduidelijkte De Kadt, maar gesprekken zoals in
Europa intellectuelen met elkaar voeren en elkaar dus van tijd tot tijd
ongezouten de waarheid zeggen.

In de kampen was, schreefDe Kadt in hetzelfde boek, de stemming vóór
alles anti-Indonesisch. In een boek van een Nederlander die er ruim
vijfenveertig jaar woonde, trof ik een nog wrangere beschrijving over de
geest in de kampen aan. Het is een boek van D. M. G. Koch, een socialist die
in 1956 zijn Verantwoording schreef. Marcel Koch, een zeer beschaafd en dus
fijnzinnig man, moest ook al vaststellen dat de kennis over de politieke
ontwikkelingen in Indonesië bij de Nederlanders nihil was. "Men zat
boordevol wraakgevoelens", wat toen dus betekende dat Soekarno en Hatta
vuige landverraders waren en zo snel mogelijk opgeknoopt moesten
worden. Net als De Kadt heeft Koch in de kampen cursussen gegeven.
't Heeft aantoonbaar niets uitgemaakt.


