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,. Toen in I960 Kochs Batig slot postuum verscheen, een reeks prachtige
portretten over figuren uit het oude Indië, was er een gewijd aan de
nationalist dr. Tjipto Mangoenkoesoemo die bijna twintig van zijn beste
jaren in verbanning was gehouden. Aan het slot van dat portret schreef
Koch bitter over het Nederlandse bewind als een regime" dat niets begreep,
niets leerde en niets afleerde en het einde vond dat het verdiende".

Een meedogenloos oordeel van een man die bijna een halve eeuw in de
tropen doorbracht.

De conclusie van dr. De Jong is wezenlijk niet anders. Waarmee hij dus,
zoals gezegd, op zijn vooroorlogse positie van socialistisch student
terugkomt.

In juni I94 I mocht Van Starkenborgh namens de koningin eindelijk
bekend maken dat er na de oorlog een rijksconferentie zou worden
gehouden. De structuur van het koninkrijk zou ter sprake komen. Vage taal
verder. De Jong citeert een inheems dagblad dat toen schreef: "In onze
harten is geen blijheid meer, onze harten zijn koud geworden en een gevoel
van apathie maakt zich van ons meester."

Dr. L. de Jong heeft met passie en détai/ beschreven waar die apathie
vandaan kwam en waar ze toe leidde. Geen geringe prestatie.'


