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, intekenden op een overzichtswerk, dat zeventien jaar later al 25 banden en
meer dan dertienduizend pagina's telt? Wie heeft er eigenlijk nog zicht op
de hoofdlijnen van deze almaar uitdijende oorlogsgeschiedenis ?

Wat deel I IC betreft, had dr. de Jong zijn lezers heel wat ballast kunnen
besparen. Veel van wat hier bladzij na bladzij wordt uitgesponnen is in
essentie al terug te vinden in eerdere afleveringen van het seriewerk. Wie de
delen I IA en B heeft gelezen wist bijvoorbeeld al dat Indië in de
oorlogsjaren zeer geïsoleerd was en dat de uitzending van geheime agenten
vrijwel niets heeft opgeleverd. Reeds in deel 9 over Londen had De Jong
zijn lezers in een 100 pagina's tellend hoofdstuk geïnformeerd over
hoofdlijnen van het regeringsbeleid ten aanzien van bezet Indië. Ook had
hij in eerdere delen al heel wat verteld over de kijk van de Britten en
Amerikanen op Indië.

Toch trekt hij nu opnieuw vele bladzijden uit om dit alles over te doen.
Natuurlijk is het soms noodzakelijk, reeds beschreven feiten te memoreren,
maar bij De Jong lijkt eerder sprake van een hinderlijke zucht naar
volledigheid. Dit heeft ertoe geleid dat de eerste 600 pagina's van deel I IC

ellenlange, soms gortdroge opsommingen bevatten, die zonder veel
inspiratie zijn opgetekend. Pas in de laatste 100 pagina's maakt de eindeloze
reeks feitjes weer echt plaats voor hoofdzaken en dan wordt het verhaal
meteen ouderwets spannend.

In zijn slothoofdstukken beschrijft en analyseert De Jong de gebeurte-
nissen na de Japanse capitulatie. Schokkend zijn zijn bevindingen niet. Wie
de eerdere delen van zijn Indië-relaas heeft gevolgd, zal niet verbaasd zijn
dat De Jongvindt dat de Nederlandse autoriteiten en het Nederlandse volk
de kracht van het ontwakende Indonesische nationalisme ernstig hebben
onderschat en zich ook hebben vergist in de houding van Engeland en de
VS,die er niets voor voelden in 1945 de Nederlandse koloniale kastanjes uit
het vuur te halen. Terecht constateert De Jong aan Nederlandse kant "een
betreurenswaardig gebrek aan begrip voor de internationale realiteit en
onvoldoende oog voor de realiteit van het Indonesische zelfstandigheids-
streven". Een opvatting die in de kring der historici overigens al geruime
tij d geleden gemeengoed is geworden.'

joop van den Berg, redacteur van een literaire bloemlezing over de
dekolonisatie van Indonesië, kwam in Trouw (21 oktober 1986) lil

positievere bewoordingen tot deze conclusie.

, 'Is een groot aantal hoofdstukken van deel I IC gewijd aan de oprichtingvan
diensten, legereenheden en commando's gericht op de bevrijding van
Nederlands Indië, het laatste hoofdstuk getiteld "Na de Japanse capitulatie"
laat zich weer als een roman lezen. Voor het eerst wordt dat laatste halfjaar
van 1945 - "de schemerperiode" - nu geschiedkundig en vóóral kundig uit
de doeken gedaan. En met "kundig" bedoel ik dat al die uiterst verwarrende


