
REACTIES EN RECENSIES

, Nederlandse kundigheid werd opgezien (Wij werden als guru/leraar
erkend). Deze beide elementen vielen met één klap bij de Japanse bezetting
weg. Met alle gevolgen van dien voor de loyaliteit aan ons gezag.

Als ik nu een greep doe uit de centrale thema's van de beide volgende,
instructieve en goed gedocumenteerde delen, valt de - in vergelijking met
het eerste deel- gewij zigde toonzetting op.

In het tweede deel behandelt De Jong de situatie tijdens de Japanse
bezetting. Aan de situatie binnen en buiten de kampen wordt uitvoerig
aandacht besteed. Enkele cijfers: 20 procent van de krijgsgevangenen en 14

procent van de burger-geïnterneerden (respectievelijk ongeveer 13 000 en
15 000 personen) stierf in gevangenschap. Van de Javaanse bevolking van
50 miljoen lieten 2,5 miljoen het leven, waarbij dienen opgeteld 250 000

Javaanse dwangarbeiders, die buiten Java omkwamen. Na lezing van De
Jongs overzicht kan niemand meer voorwenden geen weet te hebben van
de in Indonesië geleden ellende.

Het tweede deel bevat ook een uitvoerig overzicht van de tijdens de
bezetting door Japan geïnstigeerde en door Soekarno geleide organisaties,
die een van boven af opgelegde orde moeten ondersteunen. Het Japanse
beleid evolueerde van grote terughoudendheid tegen Indonesiës uiteinde-
lijke onafhankelijkheid in het begin van de bezetting, naar positieve
medewerking daaraan aan het eind. Het is jammer dat voor deze periode
geen Indonesische bronnen zijn gebruikt. Ik denk bijvoorbeeld aan de
memoires van Soebardjo, naaste medewerker van de Japanse adviseur van
het bezettingsregime Maeda en later Republikeins minister van buiten-
landse zaken.

In het derde deel, dat het beleid van de Nederlandse autoriteiten in
Londen en Australië behandelt, wordt Indië van buitenaf bekeken.
Terugblikkend op beleid en gebeurtenissen in de maanden vóór de
bezetting, worden de gevolgen daarvan tijdens het verdere verloop van de
oorlog uitvoerig behandeld.

Wij offerden in een vrijwel kansloze situatie vloot en luchtmacht op en
lieten gouverneur-generaal en ambtenaren in het bezette Indië achter.
Gevolg: wij stonden daarna militair en civiel met lege handen en dat is ons
opgebroken. De Jong geeft daarvan talrijke stuitende voorbeelden.

De gevolgen van onze machteloosheid werden soms versterkt door
gebrek aan besluitvaardigheid. Dat was het geval bij de voor ons zo
belangrijke overdracht van het z.w.-Pacific-commando van de Amerikaan
MacArthur aan de Brit Mountbatten. Wij waren van het voornemen daartoe
op de hoogte, maar konden door tegenstellingen in het kabinet niet tot een
standpunt komen en dus geen invloed uitoefenen. Minister van marine
Furstner wilde de Britse kaart spelen. Minister van koloniën Van Maak had
meer vertrouwen in MacArthur die herhaaldelijk toezeggingen voor
Nederlands gezagsherstel had gedaan en over de nodige militaire en civiele
middelen beschikte.


