REACTIES EN RECENSIES

¢ deel 11¢ —aan het einde van 1941 en eindigt met het eerste parlementaire
debat over de republiek Indonesié in de Tweede Kamer in oktober 1946.In
vergelijking met de eerder verschenen delen over Nederlands-Indié in
oorlogstijd is dit boekwerk korter (ongeveer 700 pagina’s) en overzichtelij-
ker.

Indonesié is in dit stadium van de geschiedschrijving niet meer het land,
waarvan de Japanse invasie en bezetting wordt beschreven, maar de
archipel, die van buiten af wordt bestudeerd. De hoofdpersonen zijn
geallieerde bevelhebbers en Nederlandse gezagsdragers, die van Londen
tot Brisbane en van Washington tot Ceylon zijn betrokken in een
herovering van de Nederlandse kolonie en — tot op zekere hoogte — in het
herstel van Nederlands gezag. Dat laatste moet bij de Amerikanen
aannemelijk worden gemaakt door Nederlandse toezeggingen van een
betere verstandhouding met en grotere gelijkwaardigheid van Indonesiérs.
Ook in dit deel speelt de koninklijke belofte van 7 december 1942, het
perspectief op een nieuwe verhouding in het koninkrijk, een grote rol.

De Jong is ook in dit deel van zijn geschiedschrijving over Indonesié zijn
antikoloniale overtuiging niet vergeten. Dat zou ook moeilijk kunnen, nu
hjj in de voortgang van zijn werk het tijdstip (1947) is genaderd, dat hij zelf
als opponent van de koloniale politiek van Nederland in de openbaarheid
zou treden. In de slotpassages van deel 11¢ wordt de militaire actie van juni
1947 al aangekondigd en ook het vermoedelijke gedogen daarvan door de
regeringspartij, de PvdA. Dat zo’n militaire interventie tegen de Indonesi-
sche nationalisten de consequentie kon zijn van een regeringsbesluit van
1945, waarin ook de sociaaldemocraat Drees zich toen kon schikken, wordt
in De Jongs boekals het ware rood onderstreept.

Is De Jongs opvatting enigszins voorspelbaar en zijn relaas in eerdere
publikaties al eens op een andere manier ook opgetekend, toch biedt het
jongste deel uit de Koninkrijk-serie verrassende inzichten en oordelen. Een
ervan is een onmiskenbare kritiek op de professionele kwaliteiten van onze
diplomaten. De Jong sluit zich aan bij de algemene opvatting dat de
politieke elite in Nederland in de oorlogsjaren en vooral in 1945
onvoldoende besefte, wat er omging in de wereld en hoezeer de
dekolonisatie als gevolg van de oorlogsgebeurtenissen gelegitimeerd werd
geacht.

In plaats van de oorzaak uitsluitend te zoeken bij een binnenlandse
preoccupatie van Nederlandse politici, kritiseert hij in dit verband ook de
gezant in Australig, die taxatiefouten maakte, de ambassadeur in Londen,
die zich niet goed op de hoogte stelde van wat er leefde in de Labour Party,
en Van Kleffens, die zijn ambtgenoten niet krachtig genoeg waarschuwde
voor de Amerikaanse afkeer van een voortzetting van koloniale verhoudin-
gennar94s.

Superieure cynici als de diplomaten Van Vredenburch en Boon worden
niet moe ons in hun gepubliceerde dagboeken te wijzen op de smalle
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