DEEL I'IC

¢ marges van de Nederlandse binnenlandse politiek ten tijde van de
Indonesische revolutie. Het is een daad van eenvoudige historische
rechtvaardigheid om geinteresseerden erop te wijzen dat de diplomatieke
dienst geen volstrekte uitzondering vormde op deze geest van dat
binnenlandse bestuur.

De tweede verrassing in De Jongs boek is de bijdrage van Australié in de
dekolonisatie van Indonesi&; hij wil de rol van dat land in nogal wat
hoofdstukken onderstrepen. Terwijl hij over de houding van de Britse en
Amerikaanse regering en hun opperbevelhebbers in het algemeen naar
bekende feiten verwijst — al worden er enige kleine, nuttige correcties
aangebracht op de ijdelheid van de Britse opperbevelhebber Mountbatten —
legt hij een sterk accent op de groeiende sympathie voor de Indonesische
onafhankelijkheidsstrijd in Australié.

Dat de publieke opinie in dit land uiteindelijk ten gunste van de
Indonesiérs uitviel, heeft meer oorzaken dan het feit datin 1945 Labouraan
de macht was in Australié. De sympathie voor dekolonisatie van de
toenmalige premier Chifley was bekend. Maar ook de Nederlandse im-
migranten in dat land hebben het hunne bijgedragen tot een versterking
van die sympathie. De ambtenaren en militairen, die na de capitulatie van
het kNIL in Indié een heenkomen zochten op dit continent, voerden een
levensstijl, die nogal afstak tegen de door traditie en oorlogsomstandighe-
den gedicteerde soberheid van de eigen bevolking.

Het werd bovendien snel duidelijk dat de belofte van gelijkwaardigheid,
die koningin Wilhelmina de Indonesiérs had gedaan in het na de oorlog te
herstellen koninkrijk, tijdens de oorlog in Sydney en Melbourne in ieder
geval niet werd gerealiseerd. Indonesiérs werden geweerd uit Hollandse
clubs en sociéteiten. Indonesische zeelieden gingen in 1942 in staking
tegen de slechte arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse reders, die zij,
onder invloed van de Australische vakbeweging, niet langer aanvaardbaar
achtten. Voorts was er het schandaal van de zogeheten Digoelisten. Dat
waren Indonesische geinterneerden in het concentratiekamp Boven Digoel
op Nieuw-Guinea, die in 1943 na Japanse luchtaanvallen naar Australié
waren overgebracht en daar opnieuw werden vastgehouden. Een Australi-
sche actie tegen schending van mensenrechten in deze affaire bracht hun op
last van Canberra de vrijheid.

Er loopt een rechte lijn van de bevrijding van deze Indonesische politieke
gevangenen naar de plotselinge havenstakingen in augustus en september
1945 tegen Nederlandse schepen, die uit Australié hulpgoederen naar het
bevrijde Indonesié zouden moeten transporteren. Deze havenstaking is in
beeld vereeuwigd in de film Indonesia calling van de Nederlandse cineast
Joris Ivens.

Ze is nu in de Australische context van een grotere sympathie voor het
onafhankelijke Indonesié onderstreept door De Jong. Hij wijst naast de
Britse Labour-regering en haar geestverwante opperbevelhebber in Zuid-
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