REACTIES EN RECENSIES

¢ oost-Azié, Mountbatten, de Australische houding aan als beslissend in een
externe ondersteuning van de jonge Republiek. De machteloosheid van
Nederland werd erdoor versterkt.

Door het gehele relaas van De Jong heen loopt de grote persoonlijkheid
van Van Mook. Hij krijgt in dit deel terecht de volle aandacht voor zijn
onophoudelijk zwoegen om zowel de militaire aspecten van een bevrijding
van Indié recht te doen als de politieke. Van Mook paste zich aan aan de
Amerikaanse superioriteit en wenste bescheiden gezagsbataljons van
Nederlandse kant, die in het voetspoor van de Amerikanen Indié zouden
kunnen binnenkomen. Hij voelde niets voor een grotere marine-operatie,
die zozeer door de Nederlandse zeemacht werd gewenst. Diezelfde
politieke realiteitszin over Amerikaanse opinies bracht hem ertoe verder-
gaande beloften te doen over nieuwe verhoudingen in Indonesié dan die,
waartoe op zijn inspiratie de koningin in 1942 al bereid was.

De Jong behoudt zijn sympathie voor de Van Mook van augustus 1945,
ook al weet hij achteraf beter dan de luitenant-gouverneur-generaal wat
hem toen te doen had gestaan, toen eenmaal duidelijk was geworden, datde
onafhankelijkheid van Indonesié niet zo maar ongedaan kon worden
gemaakt. Eenzelfde mededogen is te bespeuren ten aanzien van Van Mooks
belangrijkste adviseur in die dagen, de grillige Van der Plas.

Hij heeft als eerste Nederlandse gezagsdrager in september 1945 het
bestaan van een Indonesische republiek kunnen leren kennen en zich zo
vergist in de loyaliteit van de oude Indonesische bestuurselite jegens een
terugkerend Nederlands gezag. Voor ze konden buigen voor de koningin,
waren ze al gewonnen door Soekarno, wiens vermogen tot synthese van de
verschillende revolutionaire maar ook gematigde groepen in de eerste
vrijheidsmaanden groot moet worden geacht.

Nieuw is tenslotte de openbaarmaking van gevoelens van koningin
Wilhelmina in de dagen, nadat ze van de onathankelijkheidsverklaring van
het grootste deel van haar rijk had vernomen. Ze bleek ontzet over
Soekarno’s optreden, maar ook over het eerste “slachtoffer” aan Neder-
landse kant, gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer.
Deze zag geen heil in overleg met welke nationalisten dan ook, voordat het
Nederlandse gezag ten volle was hersteld. Hij trad kort na de bevrijding uit
Japanse internering af, omdat hij zelfs de geringste toenadering tot zulke
nationalisten verwierp, in tegenstelling tot zijn directe chef, minister
Logemann van Overzeese Gebiedsdelen.

Koningin Wilhelmina was het met hem eens, ook al tekende zij zijn
ontslag. “Ik moet denken”, noteerde zij in haar dagboek, “aan Girondijnen
in Frankrijk — zetten deur open voor wilde revolutie; of Mensjewiki in
Rusland of mijn Grootvader die concessies deed tijdens straatrumoer.” Dat
laatste slaat op koning Willem 11, die in maart 1848 een dreigende opstand
in Nederland voorkwam door in één nacht van conservatief te veranderen
in liberaal.
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