
DEEL IIC

, De Jong sluit zijn boek af in oktober 1945. Hij kan dus niet antwoorden
op de vraag of deze afwijzende houding van Wilhelmina zo sterk is
gebleven, dat ze er in 1948 juist daarom de brui aan gaf en aftrad ten gunste
van Juliana. Dat publieke gerucht wordt in deze publikatie in ieder geval
niet ontkracht.'

Een van de tijdgenoten, voormalig inlichtingen-officier van het KNIL Frans
van der Veen, werdin De Volkskrant(21 oktober 1986) geïnterviewd. 'We
waren volkomen onvoorbereid', zei hij tegen de verslaggever Sietse van
der Hoek. En om de problematiek van het verkrijgen van betrouwbare
informatie uit het bezette Indië te illustreren: 'Islamieten zijn besneden,
dus onze agenten moesten dat ook zijn.'

, '''Ik heb me met De Jong in deel I IA vaak afgevraagd hoe het kon dat dat
democratiseringsproces in de jaren dertig tot stilstand kwam. Heeft de
gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer dan geslapen in
die tijd? Na de oorlog heb ik hem goed leren kennen toen hij ambassadeur
in Parijs en bij de NAVO was en ik zijn militair adviseur geweest ben. Zo'n
kundig, intelligent en wijs man kan niet geslapen hebben. Mijn verklaring
voor die stilstand in Indië is, dat we de oorlog met de Japanners zagen
aankomen. Dat hield ons zo bezig dat we een verdere ontvoogding van de
Indonesische bevolking niet durfden door te zetten.

Na de oorlog hebben we geprobeerd terug te komen. Maar we hadden
bij de bevolking geen prestige meer. De Amerikanen en Engelsen kwamen
uit de oorlog als overwinnaars, hadden de Filippijnen bevrijd, hadden
Birma bevrijd. Wat had Nederland bijgedragen aan de Japanse nederlaag?
De Nederlanders waren vernederd. In de Japanse kampen waren de
Nederlandse vrouwen en krijgsgevangenen vernederd, zelfs na de Japanse
capitulatie moesten de Nederlanders in de kampen blijven, bewaakt door
de Japanners. De Nederlanders bleven de onaanraakbaren en hadden elk
prestige ten opzichte van de bevolking verloren. De politionele acties waren
bij voorbaat tot mislukken gedoemd.

Het KNIL is nogal verguisd, helaas ook door De Jong. Maar de
Nederlanders waren zo slecht nog niet, als je ons optreden van toen
vergelijkt met wat er nu in Indonesië gebeurt. Mijn vrouw is een
Luxemburgse van geboorte en onbevooroordeeld wat het Indische verle-
den betreft. Vijf jaar geleden was ik er voor het eerst weer terug. Het viel
haar op hoe plezierig wij als Nederlanders werden ontvangen. Ik heb in
Atjeh gezeten als officier. Atjeh, dat zich het heftigst had verzet tegen de
Nederlandse heerschappij. Daar ligt een oud-militair kerkhof, waar ik nog
enige bemoeienis mee heb. Mijn vrouw was heel verbaasd over de
openheid en vertrouwelijkheid waarmee we werden ontvangen.

Lieverdjes waren we niet en het was een koloniaal systeem. Maar we
hebben het niet alleen maar slecht gedaan. Binnen de internationale context


