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ging was het gratiebeleid ten aanzien van 'politieke delinquenten'. Sinds
1947 gingen de achtereenvolgende ministers van Justitie een tamelijk
royaal beleid van collectieve gratieverlening voeren en het meest
ruimhartig was mr. A. A. M. Struycken, bewindsman in 1950 en 195 I.

Deze had zich (in een overigens niet verzonden conceptbrief) laten
ontvallen dat veel politieke delinquenten in zeker opzicht met 'ketters'
konden worden vergeleken en daaraan toegevoegd dat men in tijden van
de Inquisitie zelfs bereid was gebleken clement te zijn voor degenen die
tot een beter inzicht waren gekomen - dus waarom zouden de minister en
zijn tijdgenoten dat dan niet zijn? A. D. Belinfante had hier in zijn
geschiedenis van de bijzondere rechtspleging aan toegevoegd dat de
Inquisitie veel meer kwaad had gedaan dan de ketters waarover Struycken .
sprak. Deze auteur vervolgde: 'Ik citeer dit concept om te laten zien
hoezeer het gratiebeleid van een katholieke minister doordrenkt was van
katholieke dogmatiek.P De Jong op zijn beurt haalde Struyckens
woorden aan en voegde Belinfantes kanttekeningen in een voetnoot toe.
(Mi)

Het lid van de begeleidingscommissie Verdam merkte op dat het in
politici te waarderen is als zij zich richten naar de uitgangspunten van de
groep waartoe ze behoren. Hij was het op zichzelf met De Jong eens dat
Struyckens opwekking tot christelijke barmhartigheid in deze context niet
erg aansprak, maar constateerde dat men hierover alleen kon schrijven
wanneer dieper werd ingegaan op de eeuwenoude geschiedenis van dit
begrip in het christelijk geloof. Zonder dat die achtergrond werd
weergegeven was het citaat volgens Verdam alleen een sneer, die velen
kon kwetsen. (Mi) De Jong vroeg zijn begeleidingscommissie of men het
ermee eens was dat het aanhalen van Belinfantes voetnoot voor velen
kwetsend kon zijn. Hij vervolgde:

, 'Persoonlijk beschouw ik mij geenszins als een tegenstander van barmhar-
tigheid - ik vind deze jegens commune misdadigers alleszins gepast. Bij
personen die op grote schaal aan vervolgingen hebben deelgenomen, ligt
het, meen ik, anders.' (Mi)

Manning gaf als oordeel 'niet intelligent' en voor de auteur was dit
voldoende aanleiding om de hele passage, inclusief voetnoot, uit zijn tekst
te laten vervallen."
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