DISCUSSIE

¢ de meest extreme omstandigheden. In dit verband vestigen wij uw
aandacht op o.a. het artikel van wijlen prof. F. Duynstee in De Telegraaf dd.
28 januari 1969.

Het is werkelijk onthutsend, dat u het zelfs waagt om vergelijkingen te
treffen met het verloop van dekolonisatie-oorlogen in de Franse en
Portugese overzeese gebiedsdelen, ja zelfs met dat van het geweld in
Vietnam.

Temeer, omdat u gelijktijdig de absurde beledigende vergelijking trekt
met de oorlogsmisdrijven van de Nazi’s en de Japanners alsmede de
vervolging en veroordeling daarvan.

Wij zouden uw zeer ernstige beschuldigingen laten voor wat deze zijn,
maar gezien het feit, dat deze in het straks te verschijnen boek, als onderdeel
van een belangrijk geschiedkundig standaardwerk, voor de huidige en de
komende generaties worden vastgelegd, kunnen wij hieraan nu niet
voorbijgaan.

Wij betwisten geenszins, dat er zich excessen hebben voorgedaan, maar
deze kunnen zeker niet de strijdkrachten als geheel worden tegengeworpen.
Integendeel, deze moeten gerangschikt worden en blijven onder de
ontsporingen van geweld, die door geen enkele verantwoordelijke gezags-
drager onder dergelijke omstandigheden te voorkomen waren. Het moge
genoegzaam bekend zijn, dat de legerleiding zeer duidelijke instructies
terzake van het tegemoet treden van de bevolking heeft uitgevaardigd,
waaraan het overgrote deel onzer strijdkrachten zich ook strikt gehouden
heeft. De regeringsnota, die hierover in 1969 werd uitgebracht, spreekt in
dezen voor zichzelf.

Het bewijs, dat de volkeren van Indonesié die aanwezigheid en dat
optreden van onze strijdkrachten zeker niet als “oorlogsmisdaden” veroor-
delen, wordt heden ten dage geleverd door de zeer ontroerende en
buitengewoon hartelijke en gastvrije wijze, waarop de bezoekende oud-
militairen als “terugkerende zonen” tegemoet worden getreden.

Wij tekenen dan ook bij voorbaat ernstig en krachtig protest aan tegen
een uitermate kwalijke en onrechtvaardige beschuldigende vertekening
van de werkelijkheid door ergerlijke verdachtmakingen van onze strijd-
krachten, alsof deze zich toen aan structurele oorlogsmisdrijven zouden
hebben schuldig gemaakt.

Gelijjktijdig doen wij een beroep op uw historische verantwoordelijk-
heid het betreffende sub-hoofdstuk te ontdoen van de generaliserende
verdachtmakingen aan het adres van de strijdkrachten, die de prijs moesten
betalen voor het beleid, dat door de regering met instemming van het
parlement m.b.t. de dekolonisatie van Nederlands-Indié werd gevoerd.

Ten slotte delen wij u mede, dat wij de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen een kopie van deze brief zenden met het dringende
verzoek het fiat aan het drukken van uw laatste boek Epiloog te onthouden,
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