
REACTIES EN RECENSIES

en de verschijning ervan in definitieve vorm lag een periode van interne
beoordeling en discussie. De laatste kreeg voor het eerst een openbare
dimensie toen een van de meelezers, C. A. Heshusius, de (voortijdige)
publikatie bevorderde van passages uit hoofdstuk 7 ('De worsteling met
de Republiek Indonesië'), die handelden over geweldsexcessen van
Nederlandse militairen in Indonesië in de periode 1945-1949. Van de
kant van de oud-strijders kwam er druk op de auteur om de term
'oorlogsmisdrijven' te dien aanzien te schrappen. Politici voegden zich in
het koor van de critici. In de uiteindelijke versie heeft De Jong enige
wijzigingen aangebracht, zonder dat overigens de discussie verstomde
over de vraag of Nederlandse militairen zich aan oorlogsmisdrijven
schuldig hadden gemaakt.

In dit overzicht worden de algemene reacties op deel 12 gegeven, los
van de artikelen en commentaren die betrekking hebben op het zevende
hoofdstuk. Deze worden apart samengevat.

2. De auteur en zijn werk

Het feit dat De Jong op theatrale wijze zijn pen had neergelegd, gaf
aanleiding tot algemene beschouwingen over het seriewerk en vraagge-
sprekken met de auteur. Van het eerste, de algemene beschouwingen, was
de cover-story van Gerard Mulder in Elseviers Magazine (23 april 1988)
een typerend voorbeeld. Onder de titel 'Loe de Jong, de onstuitbare'
begon hij zijn verhaal aldus:

, 'Het zal wennen zijn. Voortaan zullen de jaren voorbij gaan zonder dat er
een nieuwe aflevering verschijnt van het vervolgverhaalover de belevenis-
sen van de natie in de Tweede Wereldoorlog. De oorlog is gewonnen, Loe
de Jong is klaar. Het duurde lang, maar er is dan ook een epos ontstaan dat
niemand de schrijver ervan zo snel zal kunnen nadoen. Of zal willen
nadoen. Want zijn succes inspireert anderen kennelijk nog steeds niet tot
navolging. Een portret van de bekendste en meest gedreven historicus van
Nederland.

Toen dr. 1. de Jong op maandag 21 september 1987, 's-middags om vijf
voor drie, een punt zette achter de conceptversie van het laatste deel van Het
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, door hem kortheids-
halve altijd aangeduid als "het Geschiedwerk", keek hij op zijn horloge en
legde het tij dstip vast. Een levenswerk was afgesloten.

Twaalf delen, tegen de dertig banden, honderden van zijn favoriete
schrijfblocs, tienduizenden fiches met informatie, duizenden bladzijden
druks, tegen de twee miljoen verkochte exemplaren: wie over het
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