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, naar Amsterdam. Over het bezoek dat hij kort na zijn terugkeer bracht aan
zijn vrienden Jan en Annie Romein, schreef de laatstgenoemde enigszins
geprikkeld in haar memoires: "Het kwam er, maar een klein beetje
gechargeerd, op neer dat Lou vertelde en wij luisterden: hij had immers de
oorlog van vlakbij meegemaakt, wij waren vijfjaar uitgeschakeld geweest."

Zo iemand viel niet te negeren als kandidaat voor de post van chef (later
heette dat "directeur") van Oorlogsdocumentatie. Ongevraagd vervaar-
digde De Jong in 1949 voor zijn bestuur een uitgebreide nota, waarin hij
suggesties deed voor de opzet en de organisatie van het al op stapel staande
standaardwerk dat als werktitel al de naam Geschiedenis van Nederland in de
Tweede Wereldoorlog had gekregen en waarvoor nog een auteur of een team
van auteurs werd gezocht. Uitdrukkelijk pleitte De Jong voor één auteur.
Ondanks de behoedzame woordkeus ("wil niet vooruitlopen op uw
overleg met de auteur(s)" et cetera) wekt de nota de indruk dat hier iemand
bezig is zijn visitekaartje af te geven. De Jong zegt en schrijft later dat hij
volkomen was vergeten deze nota ooit te hebben geschreven. Bezien in het
licht van zijn neiging de grote wendingen in zijn leven aan het toeval toe te
schrijven, is deze vergeetachtigheid nogal freudiaans.

Wegens het "nationale karakter" van het project werd de schrijfopdracht
echter niet verleend aan De Jong, maar aan een verzuild team van historici:
een katholiek (Rogier), een protestant (De Pater), een socialist (Brandt) en
een liberaal (Brugmans). Hun probleem was al dadelijk dat ze weinig tijd
hadden. Behalve De Pater waren ze gewoon hoogleraar en konden ze maar
één dag per week vrijmaken voor archiefstudie.

"We zeiden wel eens tegen elkaar: «Je weet nu al hoe het afloopt»", zegt
A.J. van der Leeuw, die in 1948 als onderzoeker bij Oorlogsdocumentatie
kwam werken. "Om elf uur 's ochtends wordt al het archiefmateriaal bij Loe
op de kamer gebracht en's middags om drie uur begint hij hoofdstuk één te
dicteren." De Jongs snelheid van werken was intussen al vermaard. Zijn
vermogen in hoog tempo boeken en stukken tot zich te nemen en daaruit
feilloos de hoofdzaken te destilleren, oogst ook nu nog bewondering.

Begin 1955 moesten de vier auteurs erkennen haast geen stap verder te
zijn gekomen. Unaniem droegen ze de inmiddels gepromoveerde De Jong,
die zich daarmee ook een zekere wetenschappelijke status had verworven,
voor als hun opvolger. Op 22 april 1955 begon De Jong aan de research
voor "het Geschiedwerk" met het opslaan van pagina I van de verslagen van
de Parlementaire Enquêtecommissie naar het regeringsbeleid 1940-1945.
Hij zou alle delen lezen; bij elkaar ongeveer dertigduizend boekbladzijden.
De Jong zou wel eens gelijk kunnen hebben als hij zegt dat niemand hem
dat ooit heeft nagedaan.

Het instituut leed er niet onder dat zijn directeur voortaan hele dagen
met zijn neus in de boeken zat. De Jong had namelijk de eigenschap goed te
kunnen delegeren. Eduard Groeneveld, sinds 1946 tot aan zijn pensione-
ring in 1987 de bibliothecaris van Oorlogsdocumentatie: "Hij liet je je
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