
REACTIES EN RECENSIES

, gang gaan als je je werkmaar goed deed. Je had bij Loe een enorme vrijheid.
Dat heeft de werksfeer enorm bevorderd. Maakteje een fout, dan werd daar
één keer over gesproken, daarna kwam hij er niet meer op terug."

Was hij geliefd? Dat zou nu weer een groot woord zijn. "Daarvoor zagje
hem te weinig", zegt mevrouw Groeneveld-Ottow, net als haar man
tientallen jaren verbonden aan het instituut. "Je kon wel altijd bij hem
terecht met je problemen, ook privé-zorgen, maar hij was nu eenmaal
gepreoccupeerd met andere dingen. Hij leek vaak ver weg." En Harry Paape,
De Jongs opvolger als directeur: "Loe kwam soms maanden zijn kamer niet
uit. Daar zat hij als een monnik te studeren."

Zijn ideeën over structuur en inhoud van het mammoetwerk scherpte De
Jong verder aan door het samenstellen en presenteren van 2 I televisiedo-
cumentaires, die onder regie van Milo Anstadt van 1960 tot in 1965 door
de NTS (de voorloper van de NOS) werden uitgezonden. De Bezetting, zoals de
serie heette, was een enorm succes, de mensen bleven ervoor thuis.

Bescheiden als hij is, noemt De Jong voor hemzelf het voorstudie-
karakter van De Bezetting als de grootste betekenis van de televisieserie. De
kersverse hoogleraar Jan Bankwees echter in zijn oratie uit 1983 op nog een
ander effect: "Dank zij deze televisieserie groeide (De Jong) uit tot de
verpersoonlijking van de oorlogsgeschiedenis. Dat was het neveneffect van
het nieuwe medium: het ontstaan van tv-persoonlijkheden van wie in deze
beginperiode een opmerkelijke en soms zelfs charismatische en religieuze
invloed kon uitgaan op een klaarblijkelijk vatbaar publiek."

De Jong prefiteerde van en stimuleerde zelf op zijn beurt weer de
aandacht voor de oorlog. Dat die aandacht aan het groeien was, na in de
jaren vijftig op een betrekkelijk lage pit te hebben gesudderd, had
verscheidene oorzaken. De herbewapening van beide Duitslanden was
daaraan debet, maar ook een tijdelijke herleving van het nazisme en het
antisemitisme in de Bondsrepubliek. Daarbij kwamen nog de grote
processen tegen Eichmann in Jeruzalem en Rajakowitsch in Wenen.

In dit klimaat, rijp voor meer nieuws over de oorlog, zette De Jong zich
aan het schrijven van het eerste deel van Het Koninkrijk. Hij liet zijn
medewerkers weten vanaf I januari 1967 vóór half één 's middags (later
half vier) niet meer te willen worden gestoord. In de aldus geschapen stilte
ordende hij de vijfduizend fiches met uitgetypte citaten, feiten en
bronvermeldingen. Ze zijn de oogst van de ontelbare boeken en archief-
stukken die hij geheel of gedeeltelijk had gelezen en van de tweehonderd
vraaggesprekken die hij in de voorafgaande twaalf jaar had gevoerd. Wat
hem bruikbaar leek, had hij aangestreept en dat was voor hem uitgetikt.

Schrijven was ploegen van fiche naar fiche, zoekend naar de logische en
vloeiende overgangen van de ene passage naar de andere. De Jong heeft dat
twintig jaar kunnen volhouden dankzij een discipline en een regelmaat
waar veel collega's hem om benijden. Schrijfkramp of aarzeling kent hij
niet. Zelfs toen zijn vrouw Liesbeth een fatale ziekte kreeg en De Jong zich
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