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, het Rijksinstituut. Formeel was De Jong het bestuur verantwoording
verschuldigd, maar dat college heeft altijd als één man achter hem gestaan.
Met hun steun èn door zijn eigen imponerende morele gezag was het voor
De Jong niet moeilijk alle signalen uit Den Haag dat het tijd werd een
datum voor de opheffing van het Instituut vast te stellen, af te wimpelen.
Dat was namelijk bij de oprichting ervan in 1945 afgesproken. De archieven
zouden worden overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief en de boeken
zouden naar de Koninklijke Bibliotheek gaan. De Jong hoefde evenwel
slechts te mompelen dat hij zonder het Instituut niet kon werken en "Den
Haag" slikte het voornemen ijlings in.

De Jong was ook de enige historicus van Nederland die zich niet hoefde
te houden aan de beperkende bepalingen die voor alle andere onderzoekers
van kracht zijn als ze recente archieven willen inzien. Dat geldt in het
bijzonder voor materiaalover nog levende mensen, een categorie die men
bij het schrijven over de Tweede Wereldoorlog nogal eens tegenkomt. De
meest precaire archieven in dat opzicht bestaan uit dossiers over "foute"
Nederlanders, veelal aangelegd in verband met de zuivering en de
Bijzondere Rechtspleging.

Om te voorkomen dat Nederlanders die hun buurman een hak willen
zetten, eens in de archieven komen zoeken of hij soms in de oorlog iets op
zijn kerfstok had, is de toegang tot deze papieren al vroeg aan regels
gebonden. Het Algemeen Rijksarchief voerde de zogenaamde "verklaring"
in, die een onderzoeker moet tekenen om "gevoelige" archieven te mogen
inzien. Wie zo'n verklaring tekent, belooft de archivaris de desbetreffende
passages te zullen voorleggen opdat deze zich ervan kan overtuigen dat de
belangen van nog levende mensen "niet onevenredig" worden geschaad.
Voor inzage in de strafdossiers bij het ministerie van Justitie golden al snel
soortgelijke regels. Ook met Oorlogsdocumentatie lagen er afspraken over
de voorwaarden tot inzage van de archieven, maar die verwaterden in de
praktijkal snel.

De Jong en zijn medewerkers hanteerden de dossiers Bijzondere
Rechtspleging die ooit bij Oorlogsdocumentatie waren beland, naar eigen
inzicht. Bovendien was de gewoonte gegroeid dat ze maar even met Justitie
in Den Haag hoefden te bellen en ze kregen de gewenste informatie over
strafdossiers.

Hoever de macht van De Jong was gaan reiken, werd duidelijk nadat de
departementen van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en van
Justitie begin jaren zeventig berichten hadden bereikt dat De Jong en zijn
mensen niet erg zorgvuldig met de "gevoelige" archieven omsprongen. "Al
gauw bleek dat het Instituut niet schroomde informatie aan derden te
verschaffen", aldus een verslag van de Onderafdeling Documentatie van
Justitie aan de secretaris-generaal. De Jong had gegevens uit het strafdossier
van de oud-predikant Van der Vaart Smit, die na de oorlog wegens
nazi-sympathieën was veroordeeld, laten uitlekken.


