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, kijken, dan kom jeer nooit - je komt alléén boven door naar de grond te
kijken en voet na voet te verzetten. Dan sta jeineens tot j e eigen verbazing
bovenop, zoals ik tot mijn verbazing aan het woord «einde» toe was ...

Dat is bepaald geen verdienste van me, hoor. Ik ben nou eenmaal zo. Ik
vind alle lof ook nogal absurd. Ik heb hier dertig jaar aan gewerkt, maar ik
meen het oprecht als ik zeg dat iedere huisvrouw die dertig jaar de bedden
heeft opgemaakt en het eten heeft gekookt, meer lof verdient dan ik. En ik
zeg dat niet uit valse bescheidenheid, zo voel ik het echt."

Ik heb, terwijl de woorden over elkaar tuimelen, het gevoel dat me iets
ontgaan is. Een woord dat ik uit de mond van Lou de Jong niet had
verwacht. Ja, daar is het: u zei straks dat als onzelieveheer u de tijd gaf...

Hij onderbreekt moeiteloos: "Dat was onvolledig, ik had moeten
zeggen: bij wijze van spreken. Want ik geloof niet in god, heb dat nooit
gedaan. Gerbrandy zei in Londen tegen me (de stem zakt een octaaf en
wordt voorzien van een kraak) «De Jong, de genade van het geloofis.je niet
geschonken, maar misschien komt het nog.» Dat is niet gebeurd dus. Nee -
ik kom niet verder dan een raadsel, waaraan ik kop noch staart kan
ontdekken."

Hij gaat me voor, de trap af.
Keert zich halverwege ineens om en zegt: "Gelukkig dat het al deel zeven

was. Dan heeft uwvader de eerste zes kennelijk geboeid kunnen lezen."

De historicus R Soetenhorst, tevens hoofdredacteur van de Haagsche
Courant, schreef een analyse onder de titel 'Dr. L. de Jong, een verhalend
historicus bij uitstek' (30 april 1988).

, 'Met het goede gevoel voor timing, dat hem en de Staatsuitgeverij niet kan
worden ontzegd, is het laatste deel van dr. L. de Jongs Geschiedenis van het
Koninkrijk in Oorlogstijd deze week "onthuld". Dat is gebeurd in de korte
periode waarin Nederland koninginnedag viert en de oorlog herdenkt. De
tijd van de hard blauwe luchten, de koude wind, de uitkomende bloesems
en de bollenvelden. Een Hollands boekin Nederland op zijn mooist.

De Jong is bij uitstek de historicus, die geschiedschrijving populair heeft
gemaakt. Ver voordat in Frankrijk de groep van de Anna/es geschiedschrij-
ving voor brede lagen van de bevolking toegankelijk maakte, was De Jong
al gearriveerd, waar hij volgens zijn taakopvatting moest zijn: zijn werk
stond in het middelpunt van de belangstelling. We zijn al lang gewend
geraakt aan die paginagrote weergaven in de kranten van weer een nieuw
deel van De Jong. En welke historicus zal het overkomen, dat er korte
gedingen dreigen over zijn tekst die nog in een conceptstadium verkeert?

Over De Jongs populariteit moet niet te licht worden gedacht. Vanaf
1955 heeft hij voor de opgave gestaan een handboek te schrijven over
vaderlandse geschiedenis. Een handboek is bedoeld als een samenvattend
werk, waarin het verleden - in dit geval het nabije verleden - wordt belicht
aan de hand van stukken, boeken en getuigenissen.
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