
REACTIES EN RECENSIES

, honderden pagina's, vaak in vellen om te kunnen strepen, weer door de P1T

werden afgeleverd. Twee weken of iets korter om als een razende te lezen,
verloren ogenblikjes benuttend, je zoveel mogelijk voor de dagelijkse
werkelijkheid afsluitend. Om vervolgens een stuk te schrijven waarinje nu
eenmaal niet verder kwam dan het compileren van enkele hoofdstukken.

Zwart-wit of niet, genoten heb ik van het zorgvuldig opgebouwde en
bewonderende portret van koningin Wilhelmina. Op zichzelf was dat al
verwonderlijk. Vooroorlogse sociaal-democraten hadden weinig op met
het koningshuis. K Voskuil, de latere hoofdredacteur van Het Vrije Volk,
vond het maar matig dat zijn vrouw op 3 I januari I9 38 jubelend uitriep dat
er een prinsesje was geboren. Zo zal het in huize De Jong ook wel zijn
gegaan. Maar De Jong geeft duidelijk blijk van zijn bewondering voor de
koningin, de moeder des vaderlands. Zelfs in zijn nu net verschenen Epiloog
kan hij nauwelijks afscheid van haar nemen.

Een ander deel dat mij als lezer diep heeft geraakt wordt gevormd door
de passages over de j odenvervolging. In 1965 verscheen prof. Pressers boek
over de jodenvervolging, Ondergang. De kritiek was onvoorwaardelijk
positief. Zelf vond ik het boek vaak prachtig van taal, maar nogal chaotisch
samengesteld. Wie werkelijk wil weten "hoe het geweest is", komt bij De
Jong terecht. Het is een sterk opgebouwd verhaal, vol details die ik voor
geen goud had willen missen, met een dwingende fatale systematiek.
"Gesublimeerd verdriet", heeft hij het zelf genoemd, denkend aan zijn
eigen familie die de kampen niet overleefde.

En dan heb ik grote bewondering voor die delen van de boeken, die
zonder meer taai zijn en nooit veel aandacht krijgen. De organisatie van de
Nederlandse koopvaardij bij voorbeeld, waar ik stiekem pagina's oversloeg
en zo opgelucht van bladzij I 0 I I op 1057 belandde, zonder het gevoel te
hebben dat ik echt iets had gemist. Maar daar staat tegenover het plezier van
die vele uren lezen, het je onttrekken aan dagelijks werk en routineuze
vergaderingen onder het motto dat hetje verdiepen in het levend verleden
aan de hand van een verteller als De Jong zo boeiend kan zijn. Er zijn
ongetwijfeld veel mensen, die dat gevoel aan dr. L. de Jong te danken
hebben.'

Andere vormen van journalistiek waren eveneens aan De Jong besteed.
Het Parool (28 april 1988) publiceerde een tekening van zijn medewerker
Fritz Behrendt; het origineel hadden de stafleden van het Rijksinstituut
voor Oorlogsdocumentatie de dag tevoren aan De Jong aangeboden bij
het verschijnen van deel 12.1

Hoofdartikelen werden gewijd aan de auteur en zijn werk. NRc-Handels-

1 Zie foto 14, na j z S.
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