DEEL I2

blad (3 mei 1988) schreef onder de tite]l ‘Maar er is meer’ het volgende:

¢ ‘Het verschijnen van het laatste deel van dr. L. de Jongs vaderlandse
geschiedenis heeft onvermijdelijk twee gevolgen: de huldiging en het
opmaken van de balans, zoals het in diplomaticke omgangstaal wordt
genoemd.

De huldiging ligt voor de hand. Men maakt zich nog niet tot tolk van alle
feestredenaars door te zeggen dat geen enkel ander volk dat tot de
oorlogvoerenden heeft behoord, op een dergelijke schrijver kan bogen. In
de verwante westerse beschavingen heeft men ten aanzien van de Tweede
Wereldoorlog voor een andere manier van geschiedschrijving gekozen.
Hier is vanzelfsprekend voor iedereen de weg vrijgelaten, maar de
nationale drang naar zekerheid en perfectionisme heeft ertoe geleid dat de
weergave van die vijf jaar, met het voorspel en de nasleep, ook tot staatszaak
is geworden.

De Jong heeft zich om te beginnen van die opdracht al gekweten door
die behoefte aan zekerheid en perfectionisme 23 jaar lang, in het ene deel na
hetandere, te honoreren.

Het is alsof hij, met zijn kleine Gideonsbende van het r10D, eigenhandig
een zeegat heeft afgesloten. De eer en de bewondering die hij bij de
voltooiing van dit werk ontvangt, passen in de nationale traditie. Verbazing
wekt het alleen dat hij niet eerder ook een passende, literaire prijs heeft
gekregen. Of voelen de jury’s zich te klein, hebben ze zich verscholen
achter hun “niet bevoegd zijn” en hem zodoende die beloning onthouden?
Het is nogaltijd mogelijk.

Als de feestvreugde is verstomd, gaat men over tot de orde van de dag:
het opmaken van de balans. In de uitoefening van dit bedrjjf ziet men tal
van bekende boekhouders. De historicus heeft zich zus laten verleiden of is
z6 verstrikt geraakt, heeft dat soort bomen niet gezien en daardoor dit deel
van het bos verwaarloosd, is hier het slachtoffer geworden van gebrek aan
ervaring en heeft zich daar weer aan onduldbare veralgemening schuldig
gemaakt. De afgelopen week hebben de media niet alleen de gelegenheids-
lof gezongen, maar zich ook, onvermijdelijk, beijverd om een inventarisa-
tie van deze gelegenheidskritiek te maken.

Om dit laatste gaat het. Aan het slot wordt niet alleen de balans van het
hele werk opgemaakt; een onverwacht gevolg, dat men geen nevenver-
schijnsel meer kan noemen, is dat ook over De Jongs vakgenoten werd
geoordeeld en zelfs over de manier waarop het vak in het algemeen op het
ogenblik wordt beoefend. Ook hier past een vergelijking met het
buitenland.

De geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog is ontegenzeglijk vaderlandse geschiedenis; de naam belooft
niets anders. Naast het beeld dat De Jong daarvan heeft voltooid, is er alle
ruimte voor andere zienswijzen, nieuwe interpretaties die aanleiding
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