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1988). 'Mild gestemde De Jong schetst land dat te druk was met
wederopbouw om zich een "bijltjesdag" te kunnen veroorloven.' Hij
vervolgde:

, 'De oorlog was voorbij. En toch werden in de eerste jaren daarna door de
overheid nog regelingen toegepast die de Duitse bezetter in het kader van
de jodenvervolging had ingevoerd. Bij de Amsterdamse burgerlijke stand
zetten ambtenaren traditiegetrouw nog een J op persoonskaarten van joden
en bij de rijksbelastingdienst gebruikte men tot 1951 een formulier waar
dezelfde J op voorkwam. Zo ging dat hier en daar in het postbellum, het
tijdvak dat De Jong in zijn laatste deel, Epiloog, beschrijft.

Het was de periode waarin wederopbouw de hoogste prioriteit had en
waarin tegelijkertijd ook gezuiverd en rechtgesproken moest worden. Ten
aanzien van de bijzondere rechtspleging komt De Jong - alles overziende
en aan de hand van vergelijkingen met andere landen die bezet zijn geweest
- tot de slotsom dat in Nederland van een massale vergelding hoegenaamd
geen sprake is geweest.

Het aantal tenuitvoerleggingen van de doodstraf was nergens zo klein als
in Nederland, en dat terwijl het gedrag van de Duitse bezettingsmacht en
haar handlangers (zoals de politie) in Nederland veel hardvochtiger was
geweest dan elders in W est- Europa.

In Nederland zijn na de oorlog, afgezien van de drie Nederlanders die in
1945 door het Militair Gezag ter dood zijn gebracht, door de Bijzondere
Gerechtshoven 190 doodvonnissen uitgesproken. Honderdvijftig daarvan
zijn door de Bijzondere Raad van Cassatie bekrachtigd. Deze Raad legde
bovendien aan de Duitse oorlogsmisdadigers Fischer en Aus der Fünten,
die in eerste instantie tot levenslang waren veroordeeld, de doodstraf op. Er
gingen dus 152 doodvonnissen in kracht van gewijsde.

Van de ter dood veroordeelden waren er elf voortvluchtig. Aan de
overige 14 1 werd op voorspraak van rooms-rode kabinetten in vijftig
gevallen door koningin Wilhelmina gratie verleend en door koningin
Juliana later aan nog eens hetzelfde aantal. Toen in 1952 de mogelijke
excecutie van Willy Lages (het hoofd van het voormalige SD- (Sicherheits-
dienst-) bureau in Amsterdam) aan de orde kwam, zou koningin Juliana
hebben gespeeld met de gedachte om afstand te doen van de troon indien
van haar zou worden verlangd dat zij akkoord ging met het kabinetsbesluit
om Lages' gratieverzoek af te wijzen. Daarop nam minister Donker
(justitie) de verantwoordelijkheid voor deze gratieverlening alsnog voor
zijn rekening.

Van 4 I oorlogsmisdadigers waren de gratieverzoeken afgewezen. Eén
van hen pleegde zelfmoord om aan zijn terechtstelling te ontkomen, de
overigen werden doodgeschoten. Onder hen bevond zich één vrouw, de
joodse verraadster Ans van Dijk. Onder de 39 mensen die werden
geëxecuteerd, bevonden zich vijf Duitsers, vier Nederlandse verraders, drie
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