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, Het twaalfde deel, dat vandaag in twee edities is verschenen, is een
Epiloog op de oorlogsjaren 1940-1945. Het slot daarvan is een historische
vergelijking tussen de Franse en de Duitse tijd. Aan het tijdperk 1795-1813
dankt Nederland een aantal positieve verworvenheden zoals gelijkheid
voor de wet, een goede administratie en de herleving van het katholieke
volksdeel. "De Duitse bezetter plaatste hier niets naast. Hij kapte slechts en
wat hij aan nieuw zaad strooide, schoot geen wortel." Het object van de
bezetting was intussen evenwel een andere. Was het volk in de Franse tijd
nog een amorfe massa, in de periode tussen 1813 en 1940 waren zijn
samenstellende delen tot zelfbewustzijn gekomen. "Uit dat geheel kwa-
men de honderdduizenden te voorschijn, die aan de grote stakingen
deelnamen, de vele tienduizenden ook die zich, elke gesteund door de
eigen omgeving, met hart en ziel aan het illegale werk gaven." Aldus De
Jong.

Is op deze stelling wel wat af te dingen - de Duitse bezetting heeft op het
gebied van de sociaal-economische ordening en op dat van de buitenlandse
betrekkingen wel degelijk blijvende invloed gehad, in positieve dan wel
negatieve zin -, het slotwoord van de twaalf delen is in ieder geval van een
allure, die men in de talloze verhalende stukken niet altijd voor mogelijk
hield. De Jong heeft zijn werkgoed volbracht, al is de auteur in de eindsport
door een lawaaierige oppositie van de koloniaal-militaire lobbyenigszins
uit zijn evenwicht gebracht.

In het eerste deel Voorspel kon De Jong de geschiedenis van Nederland
met grote stappen doorlopen om zich ten slotte in een steeds gedetailleerder
beschrijving te concentreren op het begin van de Tweede Wereldoorlog in
september 1939. In zijn Epiloog waaiert hij weer alle kanten uit. Daarom
heeft hij als houvast de datum van 5mei 1985 gekozen, veertigjaar na dato.
Na een korte persoonlijke schets van zijn verblijf op die datum in de
Verenigde Staten geeft hij in tachtig bladzijden een overzicht van de
na-oorlogse ontwikkelingen in Nederland. Het is na de gedetailleerde
geschiedverhalen uit de oorlogsdelen weer van wat groter hoogte geschre-
ven en het laat zich lezen als een samenvattend commentaar en dat in de stijl
waarin hij wekelijks vanaf 1948 tot ongeveer 1968 in Vrij Nederland schreef.

Na de grote lijnen volgt er een aantal hoofdstukken over directe
oorlogsgevolgen. De Jong behandelt de mislukking van de politieke
vernieuwing in 1945 en 1946. Hij besteedt aandacht aan de wederopbouw
en aan dejuridische afwikkeling van de oorlog: de zuivering, de bijzondere
rechtspleging en het (economisch) rechtsherstel. Tenslotte schrijft hij in
ruim vierhonderd bladzijden de geschiedenis van de "Indonesische
kwestie" onder de wat neutralere titel van De worsteling met de Republiek
Indonesië. Een nabeschouwing en in het bijzonder een vergelijking van de
Duitse bezetting met de Franse tijd sluit zijn werkaf.

Veel minder dan in andere delen kan de schrijver in zijn Epiloog de
primeurs van de hedendaagse geschiedschrijving melden. Het veld van de


